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1. Heb je zelf nog vragen over de preken van vandaag? Noem in elk geval één 

punt dat je aansprak of opviel. 

 

 

2. Herken jij dingen van de rijke jongeling bij jezelf? Wat wel, wat niet? 

 

 

3. Hoe zou het zijn om alles wat je hebt achter te laten en te leven als een 

vluchteling? Zou het kunnen dat de Heere dat van ons vraagt, zoals bij de rijke 

jongeling? 

 

 

4. ‘Eén ding ontbreekt u’: wat zou dat in jouw leven kunnen zijn? Wat zou je het 

moeilijkst vinden om los te laten? 

 

 

5. Waarom is het gevaarlijk om alleen in een deel van je leven de Heere te 

dienen? Hoe kun je dat voorkomen?  

 

 

6. Stelling: ‘De Bijbel waarschuwt vaak tegen rijkdom; daarom is het vreemd als 

een christen veel geld heeft.’ 

 

 

7. Waarom zou dit gedeelte afsluiten met vers 31? 

 


