
Vragen preekbespreking voor jongeren 
Ede, 15.09.2018 

 

1. Heb je zelf nog vragen over de preek? Waren er dingen die je niet begreep of 

die je juist opvielen? 

 

 

2. Is het makkelijk of juist moeilijk om de Heere te dienen? Waarom vind je het 

makkelijk of moeilijk?  

 

 

3. Jozua vertelt eerst over wat God gedaan heeft. Kun je zelf ‘daden van de Heere’ 

noemen, uit de Bijbel en uit je eigen leven? 

 

 

4. Herken je het gevaar om niet echt te kiezen en God en de wereld allebei een 

beetje te dienen? 

 

 

5. Wat zouden in jouw/ons leven afgoden kunnen zijn?  

 

 

6. Waarom vraagt de Heere iets wat wij niet kunnen?  

 

 

7. Waarom moet je ‘vandaag’ kiezen, zoals Jozua zegt? Hoe kun je dat doen? 

 

 
  


