
Online sing-in CGK Ede 

Zaterdag 18 april 2020 

19.00 – 20.00 uur 

 

1. Opening met gebed  

Door: Gerben Mateman 

 

2. ‘O Hoofd vol bloed en wonden’ 

Orgel: Willem Post 

Zang: Maaike Post 

 

O Hoofd, vol bloed en wonden, 

bedekt met smaad en hoon. 

O Hoofd, zo wreed geschonden, 

Uw kroon een doornenkroon. 

O Hoofd, eens schoon en heerlijk 

en stralend als de dag. 

Hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 

Ik groet U vol ontzag. 

 

Wees Gij om mij bewogen 

en troost mijn angstig hart. 

Voer mij Uw beeld voor ogen, 

Gekruisigde, Uw smart. 

Dan zal ik vol vertrouwen,  

gelovig en bewust, 

Uw aangezicht aanschouwen, 

wie zo sterft, sterft gerust.  

 

 

3. Op die heuvel daarginds 

Panfluit: Lydia Versluis 

Blokfluit: Mevrouw Versluis 

 

Op die heuvel daarginds,  

stond een ruwhouten kruis, 

het symbool van vervloeking en schuld.  

Maar dat kruis is voor ons,  

toch het kostbaarst kleinood,  

daar Gods wet aan dat hout werd 

vervuld. 

‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s 

kruis, 

tot de Heer’ komt en met Hem het loon. 

Als die grote dag aanbreekt en Hij ons 

dat kruis, 

dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon. 

 

4. Als ik het wond’re kruis aanschouw 

Orgel: Jaco Mateman 

Dwarsfluit: Gea Mateman 

Euphonium: Pieter Mateman 

Hoorn: Gerben Mateman 

 

Als ik het wond’re kruis aanschouw – 

waar Christus stierf, Die ’t al volbracht. 

Dan voel ik hoe ‘k mijn trots berouw – 

en ’t rijkst gewin slechts schade acht. 

 

 

Lof Hem, Die door Zijn kruis en dood 

genâ voor zondaars heeft bereid! 

Lof Hem en Zijne liefde groot, 

alom en tot in eeuwigheid! 

 

5. Zie hoe Jezus lijdt voor mij 

Piano en zang: Peter Burger 

 

Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 

aan het kruis, de dood nabij. 

Die voor mij het oordeel draagt; 

Hij Die tot zonde wordt gemaakt. 

Wat een offer – Hij voor mij! 

Wie wil worden zoals Hij? 

Zoveel pijn, ongerechtigheid,  

is op Hem Die voor mij strijdt.  

 

Zie hoe Jezus biddend strijdt 

met de pijn, verlatenheid. 

Zo alleen, verwond roept Hij: 

‘Mijn God, waarom verlaat U Mij?’ 

Zie wat Jezus heeft gedaan; 

in Zijn lijden heeft doorstaan. 

Zoveel liefde verwondert mij; 

niemand heeft zo lief als Hij. 

 

Als de Heer’ Zijn leven geeft 

vlucht de dag, de aarde beeft.  

 

 



Zelfs de door verliest haar macht  

als Jezus roept: ‘Het is volbracht!’. 

Waarlijk Hij is Zoon van God, 

Die voor ons gekruisigd wordt.  

Door Zijn wonden genezen wij; 

in Zijn dood maakt Hij ons vrij. 

 

Heel de schepping slaakt een zucht; 

zij ontwaakt, het duister vlucht. 

Jezus leeft, is opgestaan;  

Hij roept ons uit de dood vandaan.  

Juich, want Hij, mijn Heere leeft! 

Hij, Die overwonnen heeft. 

Nooit meer tranen en nooit meer pijn; 

nooit van God verlaten zijn.  

 

Juich, want Hij, mijn Heere leeft! 

Hij Die ons de toekomst geeft. 

Nooit meer tranen en nooit meer pijn; 

nooit van God verlaten zijn.  

 

6. Gedicht ‘Mattheus Passion’ 

Door: Judith de Berg 

 

Vertaling  

Liefdevolle Jezus, wat hebt Gij misdaan, 

dat men zo’n hard vonnis heeft getekend? 

Wat is Uw schuld?  

Welke misdaden worden U aangerekend? 

 

Ik ben het, ik zou moeten boeten, 

aan handen en voeten, 

gebonden in de hel. 

Want de boeien en de geselslagen 

en alles wat Gij hebt gedragen, 

droeg Gij, o Heer, om mij. 

 

Hoe wonderlijk is toch deze straf: 

de Goede Herder lijdt voor Zijn schapen, 

de rechtvaardige Heer betaalt de schuld. 

 

Wanneer ik eens moet sterven, 

blijf dan heel dicht bij mij. 

Als ik doodsangst moet lijden, 

o, wees mij dan nabij. 

Als het mij het aller-bangste  

om het hart zal zijn, 

bevrijd mij van mijn angsten 

door Uw eigen angst en pijn. 

 

7. Dank sei Dir Herr 

Orgel: Willem Post 

Dwarsfluit: Maaike Post 

 

Dank sei Dir, dank, sei Dir, Herr, 

Du hast Dein Volk mit Dir geführt, 

Israel, hindurch das Meer.  

 

 

 

Wie eine Herde zog es hindurch, 

Herr Deine Hand schützte es,  

in Deiner Güte gabst Du ihm Heil. 

 

Dank sei Dir, dank, sei Dir, Herr, 

Du hast Dein Volk mit Dir geführt, 

Israel, hindurch das Meer.  

 

8. Psalm 68 : 10 

Orgel: Bart van Wincoop  

Trompet: Jorian van der Mel 

 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons dag aan dag 

met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid; 

wie zou die hoogste Majesteit 

dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil, 

Hij schenkt uit goedheid zonder peil 

ons ’t eeuwig, zalig leven. 

Hij kan en wil en zal in nood, 

zelfs bij het naad’ren van den dood, 

volkomen uitkomst geven. 

 

  



9. Via Dolorosa 

Viool: Eva Groothedde 

 

Langs de Via Dolorosa  

in Jeruzalem die dag, 

verdrongen zich de mensen in de straat. 

Daar staarden ze Hem na:  

de Man Die sterven moest op Golgotha. 

 

Langs de Via Dolorosa, 

heel die lange lijdensweg, 

ging de Christus, onze Koning,  

als een Lam. 

Maar omdat Hij van ons hield 

met heel Zijn hart, is Hij gegaan, 

langs de Via Dolorosa, 

heel de weg, naar Golgotha.  

 

Er kwam bloed uit al Zijn wonden, 

uit de striemen op Zijn rug, 

uit de kroon van doornen om Zijn Hoofd 

geklemd. 

En Hij droeg met elke stap 

de hoon van hen die schreeuwden: 

‘Kruisigt Hem!’. 

 

Langs de Via Dolorosa, 

heel die lange lijdensweg, 

ging de Christus, onze Koning,  

als een Lam. 

Maar omdat Hij van ons hield 

met heel Zijn hart, is Hij gegaan, 

langs de Via Dolorosa, 

heel de weg, naar Golgotha.  

 

Zijn kruis werd een troon, 

Zijn bloed wast ons schoon 

en het stroomt door het hart van 

Jeruzalem. 

 

Langs de Via Dolorosa, 

heel die lange lijdensweg, 

ging de Christus, onze Koning,  

als een Lam. 

Maar omdat Hij van ons hield 

met heel Zijn hart, is Hij gegaan, 

langs de Via Dolorosa, 

heel de weg, naar Golgotha.  

 

10. Maria kwam bij het graf 

Orgel: Anton Vierbergen 

Panfluit: Joke Vierbergen 

Viool: Ruth Vierbergen 

 

Maria kwam bij het graf  

en huilde om haar Heer. 

De grote steen was weggerold 

en Jezus was er niet meer. 

 

 

Maar een engel zei plotseling: 

weet je niet meer wat Hij gesproken heeft? 

 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 

Hij leeft, Hij leeft! 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 

Hij leeft, Hij leeft! 

 

De discipelen waren zo moe, 

ze treurden om de Heer. 

Waar moesten ze nu nog naar toe? 

Hun Meester was er niet meer. 

Maar Maria riep plotseling: 

Hij heeft gedaan, wat Hij gesproken heeft. 

 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 

Hij leeft, Hij leeft! 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 

Hij leeft, Hij leeft! 

 

11. Jezus leven van mijn leven 

Piano: Kees van Kekem 

 

Jezus, leven van mijn leven, 

Jezus, dood van mijne dood. 

Die voor mij U hebt gegeven,  

in de bangste zielenood. 

Opdat ik niet hoop’loos sterve, 

maar Uw heerlijkheid zou erven. 

 



Duizend, duizendmaal, o Heer’, 

zij U daarvoor dank en eer! 

 

12. Meditatie  

Door: Gerben Mateman 

 

13. Jezus leeft in eeuwigheid 

Piano: Johan Valkenburg 

Zang: Johan Valkenburg en Peter Burger 

 

Jezus leeft in eeuwigheid, 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

 

Straks als er een nieuwe dag begint, 

en het licht het van het duister wint, 

mag ik bij Hem binnen gaan,  

voor Zijn troon gaan staan. 

Hef ik daar mijn lofzang aan: 

 

Jezus leeft in eeuwigheid, 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

 

Straks wanneer de grote dag begint, 

en het licht voor altijd overwint, 

zal de hemel opengaan, 

komt de Heer er aan. 

Heffen wij de lofzang aan: 

 

Jezus komt in heerlijkheid, 

Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van ons leven. 

 

14. Christus onze Heer’ verrees 

Orgel: Jantine Brandemann 

 

Christus, onze Heer’ verrees, 

halleluja.  

Heil’ge dag na angst en vrees, 

halleluja. 

Die ten dode ging aan ’t kruis, 

halleluja. 

Bracht ons in Gods vrijheid thuis, 

halleluja.  

 

Maar Zijn lijden en Zijn strijd, 

halleluja. 

Heeft verzoening ons bereid, 

halleluja. 

Nu is Hij der heem’len Heer’, 

halleluja. 

Eng’len juub’len Hem ter eer, 

halleluja.  

 

 

 

15. Daar juicht een toon 

Trombone: Pieter Versluis 

 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

die galmt door gans Jeruzalem. 

Een heerlijk morgenlicht breekt aan,  

de Zoon van God is opgestaan. 

 

16. U zij de glorie 

Orgel: Jaco Mateman 

Dwarsfluit: Gea Mateman 

Euphonium: Pieter Mateman 

Hoorn: Gerben Mateman 

 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Uit een blinkend stromen,  

daald’ een engel af, 

heeft de steen genomen 

van ’t verwonnen graf. 

 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer. 

Weest dan volk des Heeren, blijd’ en 

welgezind.  

En zegt telkenkere: Christus overwint! 



U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

17. Gedicht ‘toekomst’ 

Auteur: Jolanda Vlastuin – van Deelen 

Door: Gea Mateman  

 

18. Geprezen zij de Heer’ 

Piano: Judith de Berg 

 

Geprezen zij de Heer’,  

Die eeuwig leeft, 

Die vol ontferming ieder troost  

en alle schuld vergeeft. 

Die heel het aards gebeuren  

vast in handen heeft! 

 

Hem zij de glorie, want Hij Die overwon, 

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 

 

Halleluja. Geprezen zij het Lam, 

Dat de schuld der wereld op Zich nam.  

 

19. Heer’ Uw bloed dat reinigt mij 

Orgel: Remco Kok 

Dwarsfluit: Joanne Kok 

 

Heer’, Uw bloed, dat reinigt mij, 

doet mij leven en maakt mij vrij. 

 

Heer’, Uw bloed, dat nam mijn plaats, 

in het offer dat U bracht. 

En U wast mij witter dan de sneeuw,  

dan de sneeuw. 

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 

 

Heer’, Uw bloed, dat reinigt mij, 

doet mij leven en maakt mij vrij. 

Heer’, Uw bloed, dat nam mijn plaats, 

in het offer dat U bracht. 

En U wast mij witter dan de sneeuw,  

dan de sneeuw. 

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 

 

19. Kroon Hem met gouden kroon 

Piano: Peter Burger 

Euphonium: Johan Valkenburg 

 

Kroon Hem met gouden kroon,  

het Lam op Zijne troon. 

Hoor, hoe het hemels loflied al  

verwint in heerlijk schoon. 

Ontwaak, mijn ziel, en zing 

van Hem, Die voor u stierf. 

En prijs Hem in all’ eeuwigheen, 

Die ’t heil voor u verwierf. 

 

Kroon Hem, der liefde Heer! 

Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 

 

Zijn wonden tonen ’t gans heelal 

wat Hij voor ’t mensdom deed. 

De eng’len om Gods troon,  

all’ overheid en macht. 

Zij buigen dienend zich ter neer  

voor zulke wond’re pracht. 

 

Kroon Hem, de Vredevorst! 

Wiens macht eens heersen zal. 

Van pool tot pool, van zee tot zee. 

’t Klink over berg en dal. 

Als alles voor Hem buigt, 

en vrede heerst alom, 

wordt d’ aarde weer een paradijs. 

Kom, Heere Jezus, kom! 

 

20. Psalm 52 : 7 

Orgel: Bart van Wincoop 

Trompet: Jorian van der Mel 

 

Mijn God, U zal ik eeuwig loven, 

omdat Gij ’t hebt gedaan! 

‘k Verwacht Uw trouwe hulp van boven; 

Uw waarheid zal bestaan. 

Uw naam is voor ’t oprecht gemoed 

van al Uw gunstvolk goed. 

 

21. Sluiting 

Door: Erik Nap 

 


