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Lam Gods, dat zo onschuldig 
 
1. Lam Gods, dat zo onschuldig, 
zo moedig en geduldig, 
aan 't schand'lijk kruishout lijdt, 
verdienden niet mijn zonden 
die striemen en die wonden? 
Ik weet, dat Gij onschuldig zijt! 
 
 
 

 
 
 
3. Dat ik U dankbaar nader, 
o Voorspraak bij de Vader. 
Wat is Uw liefde groot! 
Gij wilde mij hergeven 
het eeuwig, hemels leven, 
en stierf daartoe die wrede dood. 
 
 
 
 

 

Liefde was het, onuitputt’lijk 
 
1. Liefde was het, onuitputt'lijk, 
liefd' en goedheid, eind'loos groot! 
Toen de Levensvorst op aarde, 
tot ons heil Zijn bloed vergoot. 
Kom, laat ons Zijn liefde prijzen,  
God geeft vreugd' en dankensstof. 
Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
in de hemel Zijne lof. 
 
 

2. Rijd als Heerser door de velden, 
Jezus in Uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden,  
zelfs de hel niet met haar macht. 
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk, 
zinkt de vijand weg in 't niet. 
Heel de schepping, Heer’, zal beven,  
als zij U, haar Koning, ziet. 
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