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Ja, de Trooster is gekomen

1. Ja, de Trooster is gekomen,
Jezus ging van d’ aarde heen.

Hij werd van ons opgenomen,
maar Hij liet ons niet alleen.

De Beloofde werd gezonden,

en de kracht uit God kwam neer.
Laat ons juichend, keer op keer,
Zijn verschijning gaan verkonden.
Heden is het Pinksterfeest;

loof en dank de Heil'ge Geest!

3. Loof de Geest! Hij zal niet wijken
van de kerk, met bloed gekocht.
Zijn nabijheid zal steeds blijken,
hoe de vijand woeden mocht.
Vrees niet, o0 gezochte schapen,
vrees niet, weergevonden ziel,

als de nacht u overviel!

Zou de Geest van God ooit slapen?
Ook wanneer geen oog Hem ziet,
Hij verlaat Zijn kudde niet!

2. Loof Hem, Die met vuur gekomen,
Die met storm verkondigd is.

Die met licht zal overstromen,

's werelds dichtste duisternis!
Wonderkracht, geloof en talen,
wijsheid schonk Hij op gebed,

- vuur heeft zich op hen gezet,-

om de volken te verhalen:

Jezus Christus is de Heer.

Buig u voor die Heiland neer!

4. Geest van kennis, Geest van waarheid,
van genade en gebed,

leer ons leven in Uw klaarheid,

U hebt ons in 't licht gezet!

Leer ons ‘Abba, Vader!’ bidden,

zeggen: ‘Jezus is de Heer’,

geven U in alles eer.

Blijf toch immer in ons midden

en vervul ons leven meer,

met Uw kracht en met Uw eer.



