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voor de ochtenddienst 
 

 

Daar juicht een toon 
 
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door heel Jeruzalem. 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld: 
Hij overwon, Die sterke Held! 
Hij steeg uit ’t graf door ‘s Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
 
 
 

 
 
 
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan. 
Die in ‘t geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en helle niet! 
 
4. Want nu de Heer’ is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan. 
Een leven door Zijn dood bereid, 
een leven in Zijn heerlijkheid 
 
 
 
 

na de ochtenddienst 
 

U zij de glorie 
 
1. U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Vol van licht en luister 
daalt de engel af 
en verbreekt de kluister 
van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
  

2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 
Redder van de zijnen; twijfel nu niet meer. 
Zie Zijn aanschijn blinken 
als de morgenzon, 
laat uw lied weerklinken: 
‘Christus overwon!’ 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer.

3. Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed, 
Die met heel mijn wezen ik beminnen moet. 
Hij is mijn victorie, 
troost en toeverlaat, 
die mij in Zijn glorie eeuwig delen laat. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 


