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In deze dienst wordt openbare geloofsbelijdenis afgelegd door: 
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Ook wordt de Heilige Doop bediend aan Sebastiaan Overvliet. 

 
Predikant: Ds. J.J.G. den Boer 

Organist: T. Vierbergen  



  



Mededelingen namens de kerkenraad 
 
Samenzang: Heer, U bent mijn leven 
1. Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zo lang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
2. ´k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
één met God de Vader en verenigd met uw volk; 
tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
3. Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven, zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 
 
4. Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
  



Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Samenzang: Psalm 9 vers 1 en 2 
1. Ik zal met al mijn hart den HEER, 
Blijmoedig geven lof en eer; 
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen, 
En al Uw wonderen vertellen. 
 
2. Ik zal in U, mijn God, van vreugd 
Opspringen, in den geest verheugd; 
Uw naam zal door mijn psalmgezangen, 
O Allerhoogste, lof ontvangen. 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 
Schepper van de hemel en van de aarde, 
van alle zichtbare en onzichtbare dingen. 
 
En in één Heere Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, 
geboren uit de Vader vóór alle eeuwen; God uit God, 
Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; 
geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, 
door Wie alle dingen gemaakt zijn. 
Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald  
uit de hemel, en vlees is geworden door de Heilige Geest  
uit de maagd Maria, en een mens geworden is;  
ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, 
geleden heeft, en begraven is; en op de derde dag opgestaan is 
naar de Schriften, en opgevaren is naar de hemel; 
zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met 



heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden;  
Wiens rijk geen einde zal hebben. 
 
En in de Heilige Geest, Die Heere is en levend maakt, 
Die van de Vader en de Zoon uitgaat,  
Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden  
en verheerlijkt wordt, Die gesproken heeft door de profeten. 
En één, heilige, algemene en apostolische Kerk. 
Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, 
verwacht de opstanding van de doden, 
en het leven van de toekomende eeuw. 
Amen. 
 
Samenzang: Psalm 84 vers 2 en 6  
2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont. 
 
6. Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
Is t' allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 
 



Schriftlezing: Handelingen 2 vers 37-42 
De eerste bekeerden 
37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en 
zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij 
doen, mannenbroeders? 
38. En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de 
zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 
39. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die 
veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. 
40. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en 
spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit 
verkeerde geslacht! 
41. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; 
en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen 
toegevoegd. 
42. En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de 
gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. 
 
Samenzang: Psalm 68 vers 10 
10. Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 



Gebed 
 
Collecte 
 
Samenzang: Psalm 139 vers 1, 2 en 14 
1. Niets is, o Oppermajesteit, 
Bedekt voor Uw alwetendheid. 
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
Wat ik beraad', of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 
 
2. G' omringt mijn gaan en liggen, Gij, 
O HEER, zijt altoos nevens mij; 
Uw onbepaalde wetenschap 
Kent mijnen weg van stap tot stap; 
Geen woord is nog mijn tong ontgleden, 
Of Gij, Gij weet alreeds mijn reden. 
 
14. Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; 
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m', en zie, of mijn gemoed 
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; 
En doe mij toch met vaste schreden 
Den weg ter zaligheid betreden. 
 
  



Verkondiging 
Tekst van de verkondiging: Handelingen 2 vers 42. 
En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de 
gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. 
 
Thema: Leven als leerling 
1. Handen uit de mouwen? 
2. Handen worden gevouwen!  
3. Handen leren vertrouwen  
 
Samenzang: Psalm 56 vers 5 en 6 
5. Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 
 
6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot. 
 
  



Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis en de bediening 
van de doop aan volwassenen 
Geliefde broeders en zusters, 
U bent hier verschenen om voor God en zijn gemeente belijdenis 
te doen van het geloof en gedoopt te worden. Na gehouden 
onderzoek heeft de kerkenraad u aan de gemeente voorgesteld. 
Nu tegen u geen wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u 
allereerst in de gelegenheid stellen om geloofsbelijdenis af te 
leggen. Eerst willen wij luisteren naar wat de Schrift ons over het 
belijden van het geloof zegt.  
God heeft de mens goed geschapen, opdat hij Hem van harte zou 
liefhebben en met vreugde zou dienen. In het paradijs koos de 
mens er echter voor om onafhankelijk van God te leven. Daarmee 
bracht hij het oordeel van God over zich en verdiende hij de dood. 
Met de apostel Paulus belijden wij, dat wij allen gezondigd hebben 
en de heerlijkheid van God missen. 
God heeft echter de wereld zo liefgehad dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren 
gaat, maar het eeuwige leven heeft. Alleen het bloed van Hem, 
Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Ieder die dit gelooft, erkent 
dat God ons eerst heeft liefgehad en zijn liefde in onze harten 
heeft uitgestort door de Heilige Geest.  
Het Evangelie belooft dat wie met de mond Jezus als Heere belijdt 
en met het hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, 
behouden zal worden.  
 
Bij zijn opdracht aan zijn discipelen om het Evangelie te prediken 
en alle volken tot zijn discipelen te maken heeft Christus zelf 
daaraan de belofte toegevoegd, dat wie gelooft en zich laat 
dopen, behouden zal worden. Volgens deze regel hebben de 
apostelen geen andere volwassenen gedoopt dan die met berouw 
en bekering hun geloof beleden. Daarom mag men ook nu geen 
volwassenen dopen dan hen die de rijke inhoud van de doop uit 



de prediking van het evangelie hebben leren verstaan en van hun 
geloof rekenschap afleggen door een persoonlijke belijdenis.  
Dat dit ook openlijk wordt uitgesproken, vinden we in de Bijbel bij 
Thomas, die in de kring van de discipelen Jezus belijdt met de 
woorden: “Mijn Heere en mijn God!” Paulus schrijft aan Timotheüs 
dat deze de goede belijdenis heeft afgelegd voor vele getuigen.  
Door onze persoonlijke geloofsbelijdenis stemmen we in met de 
belijdenis van de kerk en weten we ons verbonden met allen die in 
hetzelfde geloof de Heere liefhebben en dienen. Wij voegen ons in 
de eeuwenlange rij van mensen die het geloof belijden. De Zoon 
van God vergadert immers door zijn Geest en Woord vanaf het 
begin van de wereld tot aan het einde zijn gemeente, die is 
uitverkoren tot het eeuwige leven.  
 
Voor wie als kind gedoopt is, is de geloofsbelijdenis een antwoord 
op de doop. De doop is er het teken en zegel van dat wij in het 
genadeverbond van God zijn opgenomen. Op zijn 
verbondsbeloften antwoorden wij met een gelovig ‘ja’.  
Wanneer wij pas later in ons leven door Gods leiding tot geloof 
komen, worden wij evenzeer in het verbond opgenomen en 
worden Gods genadebeloften in Christus ons door de doop 
betekend en verzegeld. De HEERE geeft ons in de doop niet een 
bevestiging van ons geloof of van onze bekering, maar een teken 
en zegel van zijn verbondsbeloften. Wie belijdenis doet, geeft 
daarin gehoor aan de oproep van de Heere Jezus om Hem te 
volgen. De weg achter Jezus aan is de weg van het eeuwige leven. 
Tegelijk zegt Jezus: “Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij 
zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.” 
 
Wanneer wij te maken krijgen met verzet en verleiding, 
aanvechting en twijfel, mogen wij steeds terugvallen op de trouw 
van God en zijn vergevende liefde.  
Om ons geloof te versterken heeft de Heere Jezus het Heilig 



Avondmaal ingesteld. Wie belijdenis doet, spreekt daarmee ook 
het verlangen uit om aan de viering daarvan deel te nemen.  
 
Wij doen belijdenis in het midden van de gemeente als het 
lichaam van Christus. Daarmee verklaren we ons 
medeverantwoordelijk voor de geestelijke opbouw van de 
gemeente en willen we ons daarvoor met de gaven die God ons 
geeft, inzetten. Daartoe behoort het trouw samenkomen met de 
gemeente en het zoeken en bewaren van de onderlinge vrede. 
Daarbij hebben we de roeping om in de wereld een zoutend zout 
en een lichtend licht te zijn, opdat door onze levenswandel 
anderen voor Christus gewonnen worden. 
 
We mogen uitzien naar de wederkomst van onze Heere Jezus om 
dan voor altijd in de eeuwige vreugde en heerlijkheid bij Hem te 
zijn. 
 
Samenzang: Psalm 17 vers 3 
3. Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
En ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
Omdat G', o God, mij altoos redt, 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
En neig Uw oren tot mijn klachten. 
 
De openbare geloofsbelijdenis en de Heilige Doop 
Nu het moment aanbreekt waarop u uw geloofsbelijdenis zult 
uitspreken, verzoeken wij u om in dit belangrijke ogenblik van uw 
leven voor veel getuigen oprecht antwoord te geven op de 
volgende vragen.  
 



Ten eerste: gelooft u dat de waarheid van God, die in zijn Woord 
geopenbaard is en in de belijdenis van het christelijk geloof is 
samengevat en die in deze gemeente onderwezen wordt, de 
waarachtige en volkomen leer van de verlossing is, en is het uw 
voornemen om, door de genade van God, in dit geloof te 
volharden in leven en sterven?  
 
Ten tweede: hebt u berouw over uw zonden, verootmoedigt u zich 
voor God en zoekt u het leven buiten uzelf in Jezus Christus? Ziet u 
er naar uit om de Heilige Doop te ontvangen en het Heilig 
Avondmaal te vieren tot versterking van uw geloof?  
 
Ten derde: belijdt u dat het uw hartelijk verlangen is, door de 
kracht van de Heilige Geest, te volharden in de liefde tot de Heere 
en Hem te dienen naar zijn Woord? Belooft u trouw samen te 
komen met de gemeente van Christus, u in te zetten voor de 
opbouw van zijn gemeente en u gewillig te onderwerpen aan het 
herderlijk opzicht van de kerk? Zult u Jezus Christus met woord en 
daad belijden in de wereld?  
 
Wat is hierop uw antwoord: 
- Eva Anne Groothedde 
- Marit Maria Groothedde 
- Jenske Wietske Jolina Hoekstra 
- Harm Jipping 
- Bartholoméus Cornelis Albertus Knap 
- Nathanaël van Manen 
- Sebastiaan Hendrik Overvliet 
- Ruth Vierbergen 
 
De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus 
Christus geve u de kracht van zijn Heilige Geest! Amen. 



Omdat u belijdenis deed terwijl u nog niet gedoopt was, mag u nu 
ook het teken en zegel van de heilige doop ontvangen. De doop 
heeft de volgende betekenis:  
De Vader bezegelt ons dat Hij met ons een eeuwig verbond der 
genade sluit. Hij belooft ons dat Hij ons tot zijn kinderen en 
erfgenamen aanneemt en altijd als een Vader voor ons wil zorgen, 
in voor- en tegenspoed.  
De Zoon bezegelt ons dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze 
zonden. Hij doet ons delen in de gemeenschap van zijn dood en 
opstanding om ons zo te doen sterven aan ons eigen ‘ik’ en te 
doen opstaan in een nieuw leven.  
De Heilige Geest bezegelt ons dat Hij in ons wil wonen en werken. 
Hij belooft ons dat Hij ons tot leden van Christus wil heiligen en 
zegt ons toe dat Hij ons deel wil geven aan wat wij in Christus 
hebben. Dat houdt in het afwassen van onze zonden en het 
dagelijks vernieuwen van ons leven, totdat wij ten slotte zonder 
enige zonde, met heel de gemeente van de uitverkoren kinderen 
van God, eeuwig leven.  
 
In de doop geeft God ons zijn verbondsbeloften op naam. Met 
vrijmoedigheid mogen wij bidden om de vervulling daarvan. Aan 
dit gebed verbindt Hij zijn zegen.  
 
Sebastiaan Hendrik Overvliet, ik doop u in de Naam van de Vader 
en van de Zoon en van de Heilige Geest.  
 
Nu u deze belijdenis hebt uitgesproken, deelt u als leden met alle 
rechten en plichten in de gemeenschap van de kerk. 
  



Zingen: Psalm 118 vers 14 en 7 (aangepast) 
De nieuw belijdende leden zingen 
14. Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 
De gemeente zingt (voor zover mogelijk) staande de nieuw 
belijdende leden toe 
7. De HEER is u tot hulp en sterkte; 
Hij is uw lied, uw psalmgezang; 
Hij was het, die uw heil bewerkte, 
Dies looft gij Hem uw leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
Van hulp en heil ons aangebracht; 
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 
"Gods rechterhand doet grote kracht." 
 
Oproep aan de gemeente 
Geliefde gemeente, 
Ontvang deze leden als broeders en zusters. Bemoedig hen door 
te wijzen op de genade, de troost en kracht, die er te vinden is bij 
Christus en die u zelf van Hem mocht ontvangen, ook in tijden van 
beproeving of andere moeiten en zorgen. Ondersteun hen in de 
strijd van het geloof en leef met hen mee. Draag hen aan de Heere 
op in uw gebeden, opdat zij mogen groeien in het geloof. Deel met 
hen uw vreugde in de Heere. 
 



Dankgebed 
 
Samenzang: Psalm 31 vers 15 en 17 
15. Hoe groot is 't goed, dat Gij zult geven 
Hem, wiens oprechte geest 
Op U betrouwt, U vreest! 
Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven, 
Ver boven beed' en wensen, 
Reeds wrocht voor 't oog der mensen! 
 
17. Geloofd zij God, Die Zijn genade 
Aan mij heeft groot gemaakt; 
Die voor mijn welstand waakt: 
Zijn oog slaat mij in liefde gade; 
Hij wil mij heil bereiden; 
Mij in een vesting leiden. 
 
Zegen 
 
De kerkenraad sluit met de nieuw belijdende leden de dienst 
af in de consistorie. 
 
Daarna komen de nieuw belijdende leden weer terug in de 
kerkzaal en is er gelegenheid om hen Gods zegen toe te 
wensen. 
 
Samenzang: Psalm 116 vers 1, 10 en 11 
1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
  



10. Ik zal Uw naam met dankerkentenis 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 
 
11. Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
Om daar met lof Uw groten naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u vragen heeft naar aanleiding van de dienst of de liturgie, 
stel ze gerust! 
  



Ik doe belijdenis, omdat... 
 
Eva Groothedde 
Ik doe belijdenis omdat ik in God rust en 
houvast vind, het geloof geeft me blijdschap 
en helpt me in moeilijke momenten. 
Daarnaast wil ik bewust kiezen voor een 
leven met God, omdat ik weet dat er geen 
leven is zonder Hem. Ook wil ik graag 
deelnemen aan het avondmaal om samen 
met de gemeente het lijden en sterven van 
Jezus te gedenken en mijn geloof te versterken. 
 
Marit Groothedde 
Ik doe belijdenis omdat, ik Gods leiding en 
Zijn liefde steeds meer ervaar in mijn leven. 
In moeilijke en mooie momenten is Hij 
dichtbij en is Hij het die mij kracht en 
vertrouwen geeft. Gods liefde betekent veel 
voor mij. Ik ervaar Zijn trouw, geduld en zorg 
elke dag opnieuw, die liefde wil ik niet voor 
mezelf houden maar uitdelen aan de mensen 
om mij heen. 
 
Jesaja 43 vers 1 HSV: Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van 
Mij. 
  



Jenske Hoekstra 
Ik doe belijdenis omdat ik mijn leven aan God 
wil geven en bij hem wil horen, ik wil een kind 
van God zijn en zijn woord wil verspreiden 
onder de mensen 
 
Ik ben met Christus gekruisigd: ikzelf leef niet 
meer, maar Christus leeft in mij. (Galaten 
2:20) 
 
Harm Jipping 
Ik doe openbare belijdenis des geloofs, opdat 
ik onder het heilig aangezicht des HEEREN 
met hart en mond openlijk belijden moge den 
Naam des HEEREN, in het midden Zijner 
gemeente en voor vele getuigen. Want gelijk 
het een grote weldaad is den HEERE in de 
binnenkamer aan te roepen en Zijn Naam 
daar onder Zijn aangezicht te belijden, alzo 
acht ik het ook een rijke genade en een heilige roeping den Naam 
des HEEREN openlijk te belijden. 
 
‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’ 
(Psalm 23:1, Statenvertaling 1637) 
 
De HEERE is mijn Herder, mijn Verlosser en mijn God; daarom 
roem ik alleen in den HEERE en prijs Zijn onfeilbaar Woord. 
 
“Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar Woord; Ik heb het zelf uit 
Zijnen mond gehoord.” 
(Psalm 56:5 berijmd) 
 
Amen. 



Bartel Knap 
Ik doe belijdenis omdat ik het een 
verantwoordelijkheid vind die ik wil nemen 
tegenover God en Zijn gemeente. Daarnaast 
geef ik met belijdenis afleggen antwoord op 
de doop waarbij God mij geroepen heeft om 
hem te dienen. God heeft mij in mijn leven 
geleid en daar ben ik Hem eeuwig dankbaar 
voor. De tekst uit Jeremia 29:11-14 betekent 
veel voor mij. Deze geef ik dan ook graag door aan u/jullie! 
 
Nathanaël van Manen 
Ik doe belijdenis omdat ik Gods liefde en 
leiding dagelijks mag ervaren in mijn leven. 
Daar wil ik ook van getuigen naar anderen 
toe. Zijn aanwezigheid is voor mij als een rots 
waarop ik mag bouwen en vertrouwen, zowel 
in makkelijke als moeilijke tijden. Gods liefde 
betekent daarom heel veel voor mij. Juist in 
momenten waarop je je alleen kunt voelen, 
ervaar ik dat God dichtbij is. Daarom is dit voor mij een bijzondere 
dag, waarop ik voor de gemeente mijn geloof en Gods grootheid 
mag belijden. 
 
Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik 
vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want 
tot U hef ik mijn ziel op. (Psalm 143:8) 
 



Sebastiaan Overvliet 
Ik doe belijdenis omdat God binnenin mij 
leeft, en mijn anker is waar ik op kan 
vertrouwen. 
In mooie, maar zeker ook in moeilijke tijden, 
heb ik veel steun gehad in God. 
Hij leidt mij in Zijn wegen, ook al dreig ik 
daarvan af te gaan. Maar elke keer als ik 
struikel of twijfel, weet ik dat God mij zal 
helpen om weer op te staan. 
 
Markus 16:16 HSV: Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal 
zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd 
worden. 
 
Ruth Vierbergen 
Ik doe belijdenis, omdat ik niet zonder God 
kan leven. God is voor mij een vast 
fundament: Hij is er altijd en ik kan altijd naar 
Hem toe. In lastige tijden geeft Hij mij kracht 
om door te gaan, en in momenten van 
vreugde wil ik Hem de eer geven. Door 
belijdenis te doen, wil ik aan God en de 
gemeente laten zien dat ik Hem elke dag 
nodig heb en voor altijd wil volgen. 
 
Judas 1:21 HSV: Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de 
barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige 
leven. 


