
Leer mij Uw weg, o Heer 
Leer mij Uw weg, o Heer, 
leer mij Uw weg. 
Schenk van Uw kracht mij meer, 
leer mij Uw weg. 
Houd mij in evenwicht, 
dat 'k voor Uw aangezicht, 
wandel in 't volle licht, 
leer mij Uw weg. 

 
Wat ook dit leven brengt, 
Hij is nabij. 
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, 
Hij is nabij. 
Hoe sterk ook satans macht, 
Jezus geeft licht en kracht 
ieder, die Hem verwacht; 
Hij is nabij. 
 
Heere Jezus om Uw woord 
Here Jezus, om Uw woord, 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in ‘hart dat naar U hoort, 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven, 
hart en ziel en heel ons leven.  
 
Opening door Jantine 
 
God biedt u nu Zijn vrede aan 
God biedt u nu zijn vrede aan, 
weest blij en vreest niet meer. 
Want Christus, die ons zalig maakt, 
kwam op de aarde neer. 
Wij waren vast in satans macht, 
Hij bracht daarin een keer. 
O, tijding van vreugde en troost, 
vreugde en troost. 
O tijding van vreugde en troost. 
 
De Vader zond Zijn eng’len heen 
tot herders in het veld, 
Zij brachten hun het blijde nieuws, 
zij hebben hun verteld: 
geboren is in Bethlehem 
Gods Zoon, de sterke Held. 
O, tijding van vreugde en troost, 
vreugde en troost. 
O tijding van vreugde en troost.  
 



Komt, zingt voor Hem uw hoogste lied, 
gij allen die hier zijt, 
zingt liefdevol en eensgezind,  
zingt in verbondenheid. 
Op ‘heerlijk, heilig Christusfeest is Hij ons zo nabij, 
O, tijding van vreugde en troost, 
vreugde en troost. 
O tijding van vreugde en troost.  
 
Psalm 25: 7 en 8 
Gods verborgen omgang vinden 
Zielen, waar Zijn vrees in woont; 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
Naar Zijn vreêverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten; 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
Voeren uit der bozen netten. 
 
Zie op mij in gunst van boven; 
Wees mij toch genadig, HEER; 
Eenzaam ben ik en verschoven: 
Ja, d' ellende drukt mij neer. 
'k Roep U aan in angst en smart; 
Duizend zorgen, duizend doden 
Kwellen mijn angstvallig hart; 
Voer mij uit mijn angst en noden. 
 
Daar is uit ’s werelds duist’re wolken 
Daar is uit 's werelds duist're wolken 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood: 
de nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
 
Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Uw kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht. 
Zijn naam is "wonderbaar", Zijn daden 
Zijn wond'ren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders treen. 
 
 
 



O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe elke zondaar tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel'! 
Dit zal de God des heils bewerken, 
Hij zal de zetel, u bereid, 
met recht en met gerechte sterken; 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 
Heugelijke tijding 
Heugelijke tijding, 
Bron van hartverblijding, 
Evangeliewoord, 
Woord van God gegeven, 
Woord van eeuwig leven! 
Zalig, die u hoort; 
Zalig hij, 
Wiens harte gij, 
Met een onverwrikt vertrouwen, 
Leert op God te bouwen! 
 
Woord, waarop wij bouwen, 
Daar wij op vertrouwen, 
Evangeliewoord! 
Bergen mogen wijken, 
Gij zult nimmer wijken, 
Want gij zijt Gods woord! 
Dat ons, Heer 
De troost dier leer, 
Gene twijfeling ontrove. 
Sterk ons in ’t geloven. 
 
Gedicht door Gea 
 
Komt, verwondert u hier, mensen 
Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren kind ! 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die 't al is, in gebreken, 
ziet, die 't licht is, in de nacht, 
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 
 
 
 
 



Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken bindt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die 't al draagt in zijne hand. 
 
Lofzang van Maria  
Mijn ziel verheft Gods eer; 
Mijn geest mag blij den HEER 
Mijn Zaligmaker noemen, 
Die, in haar lagen staat, 
Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
Maar van Zijn gunst doet roemen. 
 
Hoe heilig is Zijn naam! 
Laat volk bij volk te zaâm 
Barmhartigheid verwachten; 
Nu Hij de zaligheid, 
Voor die Hem vreest, bereidt, 
Door al de nageslachten. 
 
Des HEEREN arm is sterk; 
Hij deed een krachtig werk; 
Die hoog zijn van gevoelen, 
Heeft Hij verstrooid, verward, 
Met alles, wat het hart, 
Dier trotsen mocht bedoelen. 
 
Geprezen zij de Heer', die eeuwig leeft. 
Geprezen zij de Heer', die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren, vast in handen heeft. 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat, Zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld, op zich nam. 
 
Hij doet ons dankbaar, schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst, een heerlijk vergezicht. 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat, Zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld, op zich nam. 
 



Psalm 80: 9 en 11 
Keer weer, o God der legermachten, 
Tot ons, die op Uw bijstand wachten; 
Zie uit den hogen hemel neer; 
Herstel Uw wijnstok als weleer, 
Den stam ter liefd' Uws Zoons geplant, 
Dien Gij gesterkt hebt door Uw hand. 
 
Behoud ons, HEER der legermachten, 
Zo zullen w' ons voor afval wachten; 
Zo knielen w' altoos voor U neer. 
Getrouwe Herder, breng ons weer; 
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 
Van Uw vertroostend aangezicht. 
 
Sluiting door Gerben 
 
Hoor de engelen zingen d' eer 
Hoor de engelen zingen d' eer van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 
Zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! 
Hoor de engelen zingen d' eer van de nieuwgeboren Heer! 
 
Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, 
Wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, 
Tussen alle mensen in in het menselijk gezin. 
Hoor, de eng'len zingen d' eer van de nieuwgeboren Heer! 
 
Zegen ons, Algoede 
Zegen ons, Algoede, 
neem ons in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in ons hart Uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van Uw Geest bij dag en nacht. 
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer', 
amen, God, Uw naam ter eer! 


