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Er juicht een toon, er klinkt een stem

1.

Er juicht een toon, er klinkt een stem,
Die jubelt door Jeruzalem.

Een heerlijk morgenlicht breekt aan:
‘De Zoon van God is opgestaan!’

Geen graf hield Davids Zoon omkneld:
Hij overwon, Die sterke Held!

Hij rees uit 't graf door eigen kracht,
Want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
Want alles, alles is voldaan.

Wie in geloof op Jezus ziet,

Die vreest voor dood en duivel niet!

Want nu de Heer’ is opgestaan,
Nu vangt het nieuwe leven aan,
Een leven, door Zijn dood bereid,
Een leven in Zijn heerlijkheid.

Eerste Paasdag — na de ochtenddienst

U zij de glorie

1.

2.

3.

U zij de glorie, opgestane Heer’!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen Daald’ een engel af,
Heeft de steen genomen Van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer’!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer’!

Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heeren, Blijd’ en welgezind,
En zegt telkenkere: Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer’!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In Zijn godd’lijk wezen Is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen In leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer’!

U zij de victorie, nu en immermeer.



