Liederenblad sing-in 11 juni 2022
Thema: ‘nieuw’.

Abba Vader

Abba Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.

Abba Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

Abba Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij,

d’ Uw’ en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn Heer’,
laat mij nimmer gaan.

Abba Vader laat mij zijn,

slechts van U alleen.

Opening door Gerben Mateman

Psalm 134:1en 3

1. Looft, looft nu aller heren Heer’,
gij Zijne knechten, geeft Hem eer,
gij, die des nachts Zijn huis bewaakt
en voor Zijn dienst in ijver blaakt!

3. Dat ‘s Heeren zegen op u daal’,
Zijn gunst uit Sion u bestraal’.

Hij schiep ‘t heelal, Zijn naam ter eer;
looft, looft dan aller heren Heer’!

Ik geloof in God de Vader

Ik geloof in God de Vader,
Schepper, Die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus,

Die, geboren uit een maagd.

Aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op Zich nam.
Opgestaan en opgevaren,

troont Hij aan Gods rechterhand.

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x)
Naam aller namen,
Naam aller namen.

Meine Zeit
Meine Zeit steht in deinen Handen,

nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.

Du gibst Geborgenheit,
du kannst alles wenden.
Gib mir ein festes Herz,
mach es fest in dir.

Sorgen qualen und werden mir zu grok,
mutlos frag ich: Was wird morgen sein?

Doch du liebst mich, du l1aRt mich nicht los.
Vater, du wirst bei mir sein.

Meine Zeit steht in deinen Handen,

nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.
Du gibst Geborgenheit,

du kannst alles wenden.

Gib mir ein festes Herz,

mach es fest in dir.

Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb,
nehmen mich gefangen, jagen mich.
Herr, ich rufe: komm und mach mich frei!
Fliihre du mich Schritt fiir Schritt.

Meine Zeit steht in deinen Handen,

nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.
Du gibst Geborgenbheit,

du kannst alles wenden.

Gib mir ein festes Herz,

mach es fest in dir.

Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn.
Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt.
Stunden, Tage, Jahre gehen hin,

und ich frag, wo sie geblieben sind.

Meine Zeit steht in deinen Handen,
nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.



Du gibst Geborgenbheit,
du kannst alles wenden.
Gib mir ein festes Herz,
mach es fest in dir.

Gedicht door Jantine Brandemann

Ik droomde eens

Ik droomde eens en zie ik liep

aan ‘t strand bij lage tij.

Ik was daar niet alleen,

want ook de Heer’ liep aan mijn zij.

Wij liepen sadm het leven door

en lieten in het zand

een spoor van stappen, twee aan twee;
de Heer’ liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij

en zag mijn levensloop,

in tijden van geluk en vreugd,

van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,

daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan...

Ik zei toen: “Heer’, waarom dan toch,
juist toen ‘k U nodig had,

juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op ‘t zwaarste deel van ‘t pad...”

De Heer’ keek toen vol liefd’ mij aan,
antwoordde op mijn vragen:

“Mijn lieve kind, toen ‘t moeilijk was,
toen heb Ik jou gedragen.”

Psalm 68: 10 en 16

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag

met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

wie zou die hoogste Majesteit

dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.

Hij kan, en wil, en zal in nood,

zelfs bij het naad’ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

Gij koninkrijken, zingt Gods lof,

heft psalmen op naar ‘t hemelhof,
vanouds Zijn troon en woning;

waar Hij, bekleed met eer en macht,
Zijn sterke stem verheft met kracht
en heerst als Sions Koning!

Geeft sterkt’ aan onzen God en Heer’,
Hij heeft in Israél Zijn eer

en hoogheid willen tonen;

erkent dien God, Hij is geducht,

Hij doet Zijn sterkte boven lucht
en boven wolken wonen.

Stil maar, wacht maar
(vrouwen)

Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder

en geen mens kan zonder
water en zonder brood.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

(mannen)

Daar is geen zon en geen maan,
daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten

vol van Zijn heerlijkheid staan.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Zing voor de eeuwige dag,

zing voor Zijn komst en zeg amen.
Zing voor de Heer’ Die ons samen
daar al van eeuwigheid zag.



Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Instrumentaal intermezzo
‘Schepping en herschepping’

Ere zij God in de hoge,

Hij heeft de aarde gemaakt.
Zo ontstond de schepping,

de boodschap van Zijn macht.

In de eerste dagen, was er vrede en recht.

Dieren speelden samen,

zoals eens heerlijk werd voorzegd.

Hij maakte licht en duister,

leven in zee en rivier

en gaf namen aan de mens en plant en
dier.

Eens komt Hij weer op de wolken,
eens daalt Hij neer in de tijd,
dan herschept Hij alles in heerlijkheid.

Dan komt er weer vrede, eerlijkheid en
recht,

want dan komt de Heiland,

zoals eens heerlijk werd voorzegd.

Hij maakte licht en duister, leven in zee en
rivier

en gaf namen aan de mens en plant en
dier.

God geeft ons een nieuw bestaan,
de aarde wordt weer goed.

Hij is het die ons aan 't einde
eenmaal leven doet.

Eens herschept Hij deze aarde,
boom en plant en gras,

dan zal alles eeuwig bloeien,

God geeft nieuw gewas.

God geeft ons een nieuw bestaan,
de aarde wordt weer goed.

Hij is het die ons aan 't einde
eenmaal leven doet.

Dan zal nu waar oorlog is,

de vrede eeuwig zijn

en die lijden,

worden dan bevrijd van alle pijn.
Eens herschept Hij deze aarde,
alles nieuw en puur,

dan verschijnt Hij op de wolken,
vestigt Zijn bestuur.

Heel de creatuur,

wordt dan nieuw en puur.

O, Schepper kom! O, Schepper kom!
O, Heiland kom!

Heer’, ik prijs Uw grote Naam
Heer’, ik prijs Uw grote Naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon
om Mens te zijn.

Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.

Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan.
Heer’, ik prijs Uw grote Naam.

Zoekt eerst het Koninkrijk van God
Zoekt eerst het Koninkrijk van God

en Zijn gerechtigheid.

En al het and’re ontvangt u bovendien,
hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,

zoekt en ge zult het zien.

Klopt en de deur zal voor u opengaan,
hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.



O Heer’, de nacht komt over ons

O Heer’, toch zal het kruis voortaan

als baken van de hoop

boven ons land staan.

Door het vuur zal men Uw schoonheid zien
en zal Uw volk opnieuw

voor U in brand staan.

Ontferm U Heer’.

Vergeef ons Heer’.

Genees ons Heer’

en maak Uw kerk weer nieuw.
Herstel het recht.

Geef vrede.

Doorstroom het land

met Uw gerechtigheid,

met Uw gerechtigheid.

Sluiting door Gea den Hartogh

Ere zij aan God, de Vader

Ere zij aan God de Vader,

ere zij aan God de Zoon.

Eer de Heil’ge Geest de Trooster,
de Drie-een’ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja,

de Drie-een’ge in Zijn troon.

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons bevrijdt van elke smet.

Ere zij aan Hem, die zondaars
in de rij van koon’gen zet.
Halleluja, halleluja,

‘t Lam dat vrijkocht en dat redt!



