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Tekst liederen sing-in 13-01-2017 

 

Welzalig de man die niet wandelt 

Welzalig de man die niet wandelt in de raad 

der goddelozen, 

die niet staat op de weg der zondaars, 

noch zit in de kring der spotters. 

Maar in des Heeren wet zijn welgevallen 

vindt 

en Diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. 

Want hij is, als een boom geplant aan 

waterstromen 

die zijn vrucht geeft, op zijn tijd, 

wiens loof niet verwelkt, alles gelukt.  

 

Mogen de woorden van mijn mond 

Mogen de woorden van mijn mond  

en de overleggingen van mijn hart 

U welgevallig zijn.  

 

Mogen de woorden van mijn mond  

en de overleggingen van mijn hart 

U welgevallig zijn.  

 

O Heere mijn Rots, en mijn Verlosser! 

 

Mogen de woorden van mijn mond  

en de overleggingen van mijn hart 

U welgevallig zijn.  

 

OPENING door Gea 

 

 

Als een hert dat verlangt naar water 

Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 

aan U alleen geef ik mij geheel 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U.  

 

Psalm 42 

‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

schreeuwt niet sterker naar ‘t genot 

van de frisse waterstromen, 

dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den Heer’; 

God des levens ach wanneer 

zal ik naad’ren voor Uw ogen, 

in Uw huis Uw Naam verhogen?  

 

Een vaste burcht is onze God 

Een vaste Burcht is onze God, 

een Toevlucht voor de Zijnen. 

Al drukt het leed, al dreigt het lot, 

Hij doet Zijn hulp verschijnen. 

De vijand rukt vast aan, 

met opgestoken vaân. 

Hij draagt zijn rusting nog, 

van gruwel en bedrog, 

maar zal als kaf verdwijnen. 

 

 

 

Geen aardse macht begeren wij, 

die gaat welras verloren. 

Ons staat de sterke held terzij, 

die God ons heeft verkoren. 

Vraagt gij Zijn naam, zo weet, 

dat Hij de Christus heet, 

Gods eengeboren Zoon. 

Verwinnaar op de troon! 

De zeeg’ is ons beschoren! 

 

Create in me a clean heart 

Create in me a clean heart, o God 

and renew a right spirit within me. 

Create in me a clean heart, o God 

and renew a right spirit within me. 

 

Cast me not away from Thy presence,  

o Lord 

and take not Thy Holy Spirit from me.  

Restore unto me, the joy of Thy salvation 

and renew a right spirit with in me.  

 

MEDITATIE door Hanna 

 

Psalm 73:13 

Wien heb ik nevens U omhoog, 

wat zou mijn hart, wat zou mijn oog 

op aarde nevens U toch lusten? 

Niets is er, waar ik in kan rusten. 

Bezwijkt dan ooit in bitt’re smart 

of bangen nood mijn vlees en hart, 

zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 

mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.  
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Leer mij Uw weg, o Heer 

Leer mij Uw weg, o Heer’,  

leer mij Uw weg, 

schenk van Uw kracht mij meer,  

leer mij Uw weg. 

Houd mij in evenwicht,  

dat ‘k voor Uw aangezicht, 

wandel in ‘t volle licht. Leer mij Uw weg. 

 

Als vrees soms ‘t hart benauwt,  

leer mij Uw weg, 

als zorg mijn dank verflauwt,  

leer mij Uw weg. 

Help mij in vreugd’ en pijn,  

noodweer of zonneschijn, 

Steeds blij in U te zijn. Leer mij Uw weg. 

 

Hoe ook mijn toestand wordt,  

leer mij Uw weg. 

‘t Leven zij lang of kort, leer mij Uw weg. 

Is dan mijn loop volbracht,  

vrees ik geen dood of macht, 

daar mijn ziel U verwacht.  

Leer mij Uw weg. 

 

Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij. 

‘t Zij ‘t vreugd’ of droefheid schenkt,  

Hij is nabij. 

Hoe sterk ook satans macht,  

Jezus geeft licht en kracht, 

ieder die Hem verwacht. Hij is nabij! 

 

 

Psalm 89: 3 & 8 

De hemel looft, o Heer’, Uw wond’ren dag 

en nacht! 

Uw waarheid wordt op aard’ de glorie 

toegebracht, 

daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag 

zingen. 

Want wie is U gelijk bij al de hemelingen? 

En welke vorsten ooit het aardrijk moog’ 

bevatten, 

wie hunner is, o Heer’, met U gelijk te 

schatten? 

 

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van 

hunne kracht. 

Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere 

toegebracht! 

Wij steken ‘t hoofd omhoog en zullen d’ 

eerkroon dragen 

door U, door U alleen, om ‘t eeuwig 

welbehagen. 

Want God is ons ten schild in ‘t strijdperk 

van dit leven 

en onze Koning is van Isrels God gegeven.  

 

GEDICHT door Diane 

 

INSTRUMENTAAL INTERMEZZO 

Sela – Mijn toevlucht (psalm 91) 

 

 

 

 

Zingt de Heere een nieuw lied 

Zingt de Heere een nieuw lied, 

zingt de Heere gij ganse aarde, 

zingt de Heere, prijst Zijn Naam, 

boodschapt Zijn heil van dag tot dag. 

Vertelt onder de volken Zijn heerlijkheid, 

onder alle natiën Zijn wond’ren, want God is 

Majesteit.  

 

Juicht aarde, juicht alom de Heer 

(psalm 100) 

Juicht aarde, juicht alom de Heer’, 

dient God met blijdschap,  

geeft Hem eer! 

Komt, nadert voor Zijn aangezicht, 

zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

 

Halleluja, glorie, halleluja (4x) 

 

De Heer’ is God: erkent dat Hij 

ons heeft gemaakt en geenszins wij 

tot schapen die Hij voedt en weidt, 

een volk tot Zijne dienst bereid. 

 

Halleluja, glorie, halleluja (4x) 

 

Ga tot Zijn poorten in met lof, 

met lofzang in Zijn heilig hof. 

Looft Hem aldaar met hart en stem, 

prijst Zijne Naam, verheerlijkt Hem! 

 

Halleluja, glorie, halleluja (4x) 
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Want goedertieren is de Heer’, 

Zijn goedheid eindigt nimmermeer,  

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 

tot in het laatste nageslacht! 

 

Halleluja, glorie, halleluja (4x) 

 

Looft de Heere mijn ziel 

Refr.:  Looft de Heere, mijn ziel, 

en al wat binnen in mij is, Zijn heilige 

Naam. 

 Looft de Heere mijn ziel, 

 en vergeet Zijne weldaden niet.  

 

Die al uw ongerechtigheid vergeeft, 

die al uw ziekten geneest. 

uw leven verlost van het verderf, 

u kroont met barmhartigheden.  

 

Refr.:  Looft de Heere, mijn ziel, 

en al wat binnen in mij is, Zijn heilige 

Naam. 

 Looft de Heere mijn ziel, 

 en vergeet Zijne weldaden niet.  

 

Hij doet ons niet naar onze zonden, 

niet naar onz’ ongerechtigheid, 

zo hoog de hemel is boven d’aarde 

is Zijn goedheid over die Hem vrezen. 

 

 

 

 

Refr.:  Looft de Heere, mijn ziel, 

en al wat binnen in mij is, Zijn heilige 

Naam. 

 Looft de Heere mijn ziel, 

 en vergeet Zijne weldaden niet.  

 

Gelijk zich een vader ontfermt over de 

kind’ren, 

ontfermt zich de Heere over hen 

die Hem van harte vrezen  

en aan Zijn bevelen denken. 

 

Refr.:  Looft de Heere, mijn ziel, 

en al wat binnen in mij is, Zijn heilige 

Naam. 

 Looft de Heere mijn ziel, 

 en vergeet Zijne weldaden niet.  

 

SLUITING door Peter 

 

Looft de Heere, alle gij volken 

Looft de Heere, alle gij volken, prijst Hem 

alle gij natiën. 

Want Zijn goedertierenheid is machtig over 

ons 

en des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. 

 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! (2x)  

 

 

 

 

 

Ik kijk omhoog 

Ik kijk omhoog naar de bergen, 

wie zal mij helpen steeds weer? 

dat is mijn Schepper, mijn Beschermer, 

mijn hulp is van de Heer’. 

 

Hoog als de bergen, diep als het meer 

is mijn Beschermer, Jezus, mijn Heer. 

 

Want jouw Bewaarder zal niet slapen, 

waar jij ook gaat. 

Hij zal je voeten bewaren,  

voor alle kwaad. 

 

Hoog als de bergen, diep als het meer 

is mijn Beschermer, Jezus, mijn Heer. 

 

EINDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


