
 

"Mijn God, Mijn God, waarom 

hebt U Mij verlaten?" 

(Mattheüs 27:46) 

 
 
Opening 
 
 
Aanvangslied – Als ik in gedachten sta 
Hervormde liedbundel Gezang 46: 1 en 5 
 
1. Als ik in gedachten sta 
bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, 
voor Zijn oog aan 't kruishout brak, 
 
5. Hoor ik hoe Hij klaagde, dat 
Hem Zijn God verlaten had 
‘k weet dan, wat mij ook ontvall’, 
God mij nooit verlaten zal! 
 
 
Aanvangstekst – Hebreeën 12: 2 
Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, 
het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de 
rechterhand van de troon van God. 
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Samenzang – Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 
Psalm 22: 1 en 6 
 
1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 
en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij’, 
en brullend klaag in d’ angsten, die ik lij’, 
Dus fel geslagen? 
’t Zij ik, mijn God, bij dag moog’ bitter klagen, 
Gij antwoordt niet; 
’t zij ik des nachts moog’ kermen, 
ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 
In mijn verdriet. 
 
6. Wees dan mijn hulp; houd U niet ver van mij; 
mij prangt de nood, benauwdheid is nabij; 
‘k heb buiten U, daar ik zo bitter lij’, 
geen hulp te wachten. 
Een stierenheir uit Bazan, sterk van krachten, 
en fel verwoed, 
omringt m’ aan alle zijden; 
mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden 
voor mijn gemoed! 
 
 
Bijbellezing – Mattheus 27:45-50 
45 En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de 
aarde, tot het negende uur toe. 
46 Ongeveer op het negende uur  riep Jezus met een luide stem: 
Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, 
waarom hebt U Mij verlaten? 
47 Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit 
hoorden: Hij roept Elia. 
48  En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, 
doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf 
Hem te drinken.  
49 Maar de anderen zeiden: Houd op, laten wij zien of Elia komt 
om Hem te verlossen. 
50 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. 



 

Overdenking 
 
 
Stiltemoment 
 
 
Muzikaal intermezzo 
 
 
Samenzang – Ik wil zingen van mijn Heiland 
Gele zangbundel lied 96 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van Zijn liefde wondergroot. 
Die Zichzelve gaf aan ’t kruishout, 
en mij redde van de dood. 
Zing, o zing, van mijn Verlosser 
met Zijn bloed kocht Hij ook mij. 
Aan het kruis schonk Hij genade,  
droeg mijn straf en ik was vrij. 
 
‘k Wil mijn dier’bre Heiland prijzen, 
spreken van Zijn grote kracht. 
Hij kan overwinning geven 
Over zond’ en satans macht. 
Zing, o zing, van mijn Verlosser 
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij. 
Aan het kruis schonk Hij genade,  
droeg mijn straf en ik was vrij. 
 
 
  



 

Gedicht – Uitzicht naar boven – Lanerta 
 
Gods kind moet vaak door diepten gaan 
dan zijn er zware tijden. 
Wij kunnen niet Zijn doen verstaan  
in donkerheid en lijden. 
 
God leidt Zijn kind zijn leven lang 
hij weet dat dit zo is 
en toch zijn wij zo dikwijls bang  
als alles duister is. 
 
Gods Zoon moest ook door ’t duister gaan, 
droeg eeuw’ge smart en lijden. 
De helse pijn moest Hij doorstaan 
om zondaars te bevrijden. 
 
Het licht straalt van het reddend kruis 
nu kan Gods kind hier voort. 
Hem wacht een eeuwig Vaderhuis 
hij ziet een open poort. 
 
En Christus leidt ons door die poort 
verlost, Gods vrijstad binnen 
om Hem te loven ongestoord 
Hem eeuwig te beminnen. 
 
 
  



 

Samenzang – Jezus, leven van mijn leven  
Uit aller mond lied 78: 1 en 4 
 
1. Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijne dood, 
Die voor mij U hebt gegeven 
in de grootste zielennood, 
opdat ik niet hooploos sterven, 
maar Uw heerlijkheid zou erven, 
duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
4. Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden,  
voor Uw bitt’re, bange nood, 
voor Uw heilig, biddend strijden,  
voor Uw trouw tot in de dood, 
voor de wonden, U geslagen, 
voor het kruis door U gedragen; 
duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
 
Dankgebed 
 
 
Samenzang – Mijn God, U zal ik eeuwig loven 
Psalm 52: 7 
 
Mijn God, U zal ik eeuwig loven, 
omdat Gij ’t hebt gedaan; 
‘k verwacht Uw trouwe hulp van boven; 
Uw waarheid zal bestaan; 
Uw naam is voor ’t oprecht gemoed 
van al Uw gunstvolk goed. 
 
 
 

- We verlaten in stilte de kerkzaal - 


