
Voorzang Goede Vrijdag 2019:  
 
Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten 
 
1. Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten, 

In deze zee verzinken mijn gedachten: 
O Liefde Die, om zondaars te bevrijden, 
Zo zwaar moest lijden. 

 
2. ‘k Zie U, God Zelf, in eeuwigheid geprezen, 

Tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
In onze plaats gemarteld en geslagen, 
De zonde dragen. 
 

3. Dit breekt mijn trots, slaat mijn verdienste neder, 
Verlaagt mij diep, maar het verhoogt mij weder! 
Het meldt mij heil, die van Gods tegenstander 
In vriend verander.  
 

4. Gij hebt voor mij U in de dood gegeven: 
Hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
Zou ik aan U, Die voor mij wilde lijden, 
Mijn hart niet wijden? 

 
Jezus, leven van mijn leven 
 
1. Jezus, leven van mijn leven, 

Jezus, dood van mijne dood, 
Die voor mij U hebt gegeven 
In de grootste zielenood, 
Opdat ik niet hoop’loos sterven, 
Maar Uw heerlijkheid zou erven, 
Duizend-, duizendmaal, o Heer’, 
Zij U daarvoor dank en eer! 
 

4. Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden, 
Voor Uw bitt’re, bange nood, 
Voor Uw heilig, biddend strijden, 
Voor Uw trouw tot in de dood, 
Voor de wonden, U geslagen, 
Voor het kruis door U gedragen; 
Duizend-, duizendmaal, o Heer’, 
Zij U daarvoor dank en eer! 
 
 

  


