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Eerste Pinksterdag – voor de ochtenddienst 
 
 

Samen in de naam van Jezus 

Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer’. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten, 
dat God niet veranderd is 
en Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren, 
omdat Hij erover waakt, 
en de Geest verbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijs de Heer’, de weg is open, 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen, 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t is Uw Geest Die mij doet zeggen: 
“Jezus Christus is de Heer’!” 
 

Roep uit aan alle stranden 

Roep uit aan alle stranden,  
verbreid van oord tot oord,  
verkondig alle landen  
het Evangeliewoord! (2x) 
 
De doven moeten horen,  
d’ onkundigen verstaan,  
de blinden ’t heillicht gloren,  
de kreup’len leren gaan. (2x) 
 
Spreek hun van ’t heil des Heeren, 
kom tot hen als een vriend. 
De volken moeten leren, 
wat tot hun vrede dient. (2x) 


