
Teksten Liederen sing-in 10 November 

1. Hinneh mah tov:  
Hine ma tov uma nayim 
Shevet achim gam yachad 
  
Hine ma tov uma nayim 
Shevet achim gam yachad 
 
Hine ma tov 
Shevet achim gam yachad 
  
Hine ma tov 
Shevet achim gam yachad 
2X 

2. Psalm 133 
Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 
 
Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, 
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen, 
Zijn baard en klederzoom doortrekt; 
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, 
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, 
En op zijn bergen nedervloeit. 
 
Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 

 
3. Opening door Gea 
 
4. Psalm 118:10 en 12 

Dit is, dit is de poort des HEEREN; 
Daar zal 't rechtvaardig volk door treên, 
Om hunnen God ootmoedig t' eren, 
Voor 't smaken Zijner zaligheên. 
Ik zal Uw naam en goedheid prijzen; 
Gij hebt gehoord; Gij zijt mijn geest, 
Door Uw ontelb're gunstbewijzen, 
Tot hulp, en heil, en vreugd geweest. 
 
Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft; 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 



Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 
Och HEER, geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 

 
5. Wie op de Heer vertrouwen 

Wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Sion 2x 
die niet wankelt, maar voor altoos blijft.  
Rondom Jeruzalem zijn bergen;  
zo is de Heer rondom zijn volk  
van nu aan tot in eeuwigheid,  
halleluja, halleluja. 
 

6. Jeruzalem 
Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad 
Stad van het licht, waar iedereen op wacht. 
De gouden zon, de heuvels in het rond  
de heil'ge stede, stad van Gods verbond. 
 
Jeruzalem, geef dat wij door uw poort 
komen tot u en leven naar Gods woord. 
De stad waar droefheid niet meer zal bestaan 
Jeruzalem, laat mij naar binnen gaan 
 
Jeruzalem, 'k aanschouw met eigen oog 
eens uw contouren aan de hemelboog  
als ik verlost en horend naar Gods stem 
zal ingaan tot het nieuw Jeruzalem 
 

7. Meditatie door Gerben 
 
8. Al zou de vijgenboom niet bloeien 

Al zou de vijgenboom niet bloeien, 
Geen opbrengst aan de wijnstok zijn, 
toch zal mijn beker overvloeien 
want Jezus schenkt mij vreugdewijn. 
Al draagt ook de olijf geen vruchten 
ontbreekt het koren in het veld, 
met Hem heb ik geen kwaad te duchten 
die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld. 
  
Al loopt geen schaap meer in de weide 
en staat geen rund meer in de stal, 
toch zal ik mij in Hem verblijden, 
die is, die was en komen zal. 
Hij maakt te voeten als de hinden, 
zodat ik op mijn hoogten treed. 
‘k Zal mij aan Zijn beloften binden 
en word met Zijn gezag bekleed. 
  



 
Al kwellen ziekten, zorgen, machten, 
ik zal het met Gods woord verslaan. 
ik blijf Zijn beeld in mij verwachten 
al klaagt de boze mij ook aan. 
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: 
de HERE Here is mijn kracht, 
en ied’re vijand zal zich buigen 
voor Hem die alles heeft volbracht. 
 

9. Prijst de Heer met blijde galmen 
Zalig hij, die in dit leven  
Jacobs God ter hulpe heeft;  
hij, die door de nood gedreven,  
zich tot Hem om troost begeeft,  
die zijn hoop in 't hach'lijkst lot  
vestigt op de Heer zijn God. 
 
't Is de HEER van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren 
Van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER. 
 

10. Hij kwam bij ons heel gewoon 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
refrein 
Zie onze God, de Koning-knecht  
Hij heeft zijn leven afgelegd 
Zijn voorbeeld roept  
om te dienen iedere dag 
gedragen door  
zijn liefd' en kracht. 
 
En in de tuin van de pijn  
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet  
maar toch zei Hij : íšw wil geschied' 
 
(refrein) 
 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard'en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg.  



 
(refrein) 
 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
(refrein) 
 

11. Gedicht 
 

12. Psalm 122: 1, 2 en 3 
Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 
Gereed, om naar Gods huis te gaan; 
Kom, ga met ons en doe als wij." 
Jeruzalem, dat ik bemin,  
Wij treden uwe poorten in;  
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wèl gebouwd, 
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 
 
De stammen, naar Gods naam genoemd, 
Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt 
Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt; 
Waar elk Zijn naam belijdt en roemt; 
Want d' achtb're zetel van ’t gericht 
Is daar voor Davids huis gesticht; 
De rechterstoelen staan daar binnen. 
Bidt, met een algemene stem, 
Om vrede voor Jeruzalem. 
Het ga hun wèl, die u beminnen. 
 
Dat vreed', en aangename rust, 
En milde zegen u verblij'; 
Dat welvaart in uw vesting zij, 
In uw paleizen vreugd' en lust. 
Om vriend en broed'ren spreek ik nu: 
"De vrede zij en blijv' in u; 
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken; 
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd, 
Waar onze God Zijn woning houdt, 
Zal ik het goede voor u zoeken." 
 
  



13. Daar in de heuvels van Judea. 
Daar in de heuvels van Judea 
na jarenlange strijd, 
daar luiden klokken in de verte 
de stem der eeuwigheid. 
Een pad van stenden haast versleten, 
daar trok de tijd voorbij 
Een muur waar mensen staan te bidden, 
opdat het vrede zij. 
 
Refrein: 
Jeruzalem, o stad van goud, 
voor eeuwig jong al ben je oud. 
'k Zal jou mijn leven nooit vergeten, 
jij bent van mij. 
Jeruzalem, o stad van goud, 
voor eeuwig jong al ben je oud. 
En in mijn hart heb ik geweten 
eens kom je vrij. 
 
De weg naar Jericho ligt open 
door 'n bloeiende woestijn. 
Het wonder, dat daar eens gebeurde 
zal steeds een lichtpunt zijn. 
O gouden stad, wil mij vergeven: 
mijn lofzang is maar klein. 
Jeruzalem, je bent mijn leven 
en zal dat altijd zijn. 
 
Refrein. 
 

14. Instrumentaal Intermezzo Hatiqvah “De Hoop” 
  
15. Shalom Chaverim 

Shalom chaverim,  
shalom chaverim,  
shalom, shalom. 
 
L’hit-rah-oat,  
l’hit-rah-oat, 
shalom, shalom. 
2X 
  



16. Kroon Hem met gouden kroon 
Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op Zijnen troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al, 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 
die ’t heil voor u verwierf. 
 
Kroon Hem, der liefde Heer, 
aanschouw Hem hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal, 
wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len aan Gods troon, 
all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer, 
voor zulke wondermacht. 
 
Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal, 
van pool tot pool, van zee tot zee, 
’t klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt  
en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom. 
 

17. Sluiting door Erik 
 

18. Psalm 72 en 122 Yerushalaïm  
Melodie: Daar in de Heuvels 
ja, elk der vorsten zal zich buigen 
en vallen voor Hem neer. 
Al 't heidendom Zijn lof getuigen 
dienstvaardig tot Zijn eer. 
't behoeftig volk in hunne noden 
in hun ellend' en pijn. 
Gans hulpeloos tot Hem gevolden 
zal Hij ten Redder zijn. 

 
Refrein; 
Jeruzalem, dat ik bemin 
nu treden wij uw poorten in 
Daar staan o Godsstad onze voet, Jeruzalem 
 

Dan zal na zoveel gunstbewijzen 
't gezegend heidendom 
't geluk van deze Koning prijzen 
Die Davids troon beklom 



Geloofd zij God dat eeuwig wezen 
bekleed met mogendheen 
De HEER in Israël geprezen 
doet wond'ren Hij alleen 
 
Refrein; 
Jeruzalem is wel gebouwd 
wel saamgevoegd; wie haar beschouwt 
Zal haar voor 's bouwheers kunstwerk groeten, 
Jeruzalem 
 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen 
men loov' Hem vroeg en spa 
De wereld hoor en volg mijn znagen 
met amen, amen, na. 
 
Refrein; 
Om vriend en broed'ren spreek ik nu 
de vrede zij en blijv' in u 
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken, Jeruzalem 
om 's Heeren huis in u gebouwd 
waar onze God Zijn woning bouwt. 
Zal ik het goede voor uw zoeken, Jeruzalem. 
 

19. Uitleidende muziek wat zal de wereld mooi zijn op die dag, en het Nieuw 
Jeruzalem. 

 


