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Lam Gods dat zo onschuldig 
 
Lam Gods, dat zo onschuldig, 
zo moedig en geduldig, 
aan 't schand'lijk kruishout lijdt, 
verdienden niet mijn zonden 
die striemen en die wonden? 
Ik weet, dat Gij onschuldig zijt! 
 
Niet Gij, nee ik moest sterven 
en 's Vaders liefde derven 
in eindeloze pijn! 
Maar in Uw mededogen 
Sloeg Gij op mij Uw ogen 
en wilde mijn Verlosser zijn. 
 
Dat ik U dankbaar nader, 
o Voorspraak bij de Vader. 
Wat is Uw liefde groot! 
Gij wilde mij hergeven 
het eeuwig, hemels leven, 
en stierf daarom die wrede dood. 

Wie heeft wat ons verkondigd werd geloofd 
(melodie: Psalm 22) 
 
Als schapen dwaalden wij op eigen weg, 
maar God heeft onze schuld op Hem gelegd, 
op Hem, voor ons mishandeld en geknecht, 
stil en geduldig. 
Als 't lam dat zwijgt, wanneer men het onschuldig 
ter slachtbank leidt, een schaap, dat wordt 
geschoren 
maar zwijgen blijft, zo liet Hij zich niet horen, 
zo zweeg ook Hij. 
 
Hij werd verdrukt en kwam voor het gerecht. 
Ter dood veroordeeld, aan het hout gehecht, 
heeft Hij Zijn leven voor ons afgelegd. 
Wie wist Zijn wonen? 
Een graf bij goddelozen moest Hem tonen 
hoe men Hem hoont, 
Maar God heeft Hem gegeven 
een dood bij rijken, voor Zijn heilig leven 
als eerbetoon. 


