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Als ik in gedachten sta 
 
Als ik in gedachten sta 
bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, 
voor Zijn oog aan ’t kruishout brak. 
 
Op Zijn kreet: "Het is volbracht," 
antwoordt mijn aanbidding zacht: 
Jezus, ook voor mij verwierf 
U verlossing, toen U stierf. 
 
Hoor ik, hoe het laatst van al 
Hij Zijn geest aan God beval, 
weet ik ook mijn geest en lot 
in de handen van mijn God. 

Is dat, is dat mijn Koning? 
 
Is dat, is dat mijn Koning, 
dat aller vaad’ren wens, 
is dat, is dat Zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de Mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen, 
dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die spot, die slagen, 
Hij, God, Uw eigen Zoon? 
 
O Jezus, man van smarten, 
Gij aller vaad’ren wens, 
herinner aller harten 
’t aandoenlijk: "Zie de Mens!" 
Laat mij toch nooit vergeten 
die kroon, dat kleed, dat riet! 
Dit trooste mijn geweten: 
’t is al voor mij geschied! 


