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Hemelvaartsdag – voor de dienst 
 

 
Wij knielen voor Uw zetel neer 

Wij knielen voor Uw zetel neer, 
wij, Heer’, en al Uw leden 
en eren U als onze Heer’  
met lied’ren en gebeden.  
Dat alle macht, hoe groot, hoe hoog,  
voor U, o Godsgetuige,  
o Eerstgeboren’ uit de dood,  
zich diep ootmoedig buige. 
 
Die ons, gereinigd door Uw bloed,  
tot priesters hebt verheven  
en ons de hoge rang, de moed  
van koningen gegeven, 
U zij de roem, U zij de lof,  
U d’ eerkroon opgedragen! 
Geheel deez’ aard’ en ’t hemelhof  
moet van Uw eer gewagen. 
 
U, Die als Heer’ der heerlijkheid  
verrees tot heil der volken,  
verwachten wij in majesteit  
eens weder op de wolken.  
Hij komt! Elks oge zal Hem zien,  
ook die Hem kwam doorsteken!  
Elk zal Hem juichend hulde biên 
of om ontferming smeken.  

De dag der kroning is gekomen 

De dag der kroning is gekomen, 
de dag van eer en heerlijkheid! 
De Heere heeft weer ingenomen 
Zijn zetel na volbrachte strijd. 
Aard’ en hemel zingen 
van de grote dingen 
die Hij deed op aard. 
Voor der jong’ren ogen 
steeg Hij naar den hogen, 
eer, aanbidding waard. 
 
Ontsluit u voor de Vorst der ere, 
u, poorten der gerechtigheid! 
Ontvang der legerscharen Heere 
in Zijn verheven majesteit. 
Jezus daalde neder, 
maar nu keert Hij weder 
in Zijn heerlijkheid, 
waar Hij voor de Zijnen 
tot Hij zal verschijnen 
bidt en plaats bereidt. 


