
Christelijke Gereformeerde Kerk Ede 

Liederen voor Goede Vrijdag 2018 – voor de dienst 
 

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis 

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar toch is Uw almacht thans, 
waar Uw goddelijke glans? 
 
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, 
en Hij hangt er mijnentwegen, 
mij ten zegen. 
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
en Zijn sterven zaligt mij. 
 
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis. 
Zou ik dan in droeve dagen 
troostloos klagen? 
Als ik naar Zijn kruis mij richt, 
valt mijn eigen last mij licht. 
 
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis. 
‘k Heb mij, Heer, voor dood en leven 
U gegeven. 
Laat mij dan in vreugd en pijn 
met U in gemeenschap zijn. 

Is dat, is dat mijn Koning? 

Is dat, is dat mijn Koning, 
dat aller vaad’ren wens, 
is dat, is dat Zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de Mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen, 
dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die spot, die slagen, 
Hij, God, Uw eigen Zoon? 
 
O Jezus, Man van smarten, 
Gij aller vaad’ren wens, 
herinner aller harten 
’t aandoenlijk: "Zie de Mens!" 
Laat mij toch nooit vergeten 
die kroon, dat kleed, dat riet! 
Dit trooste mijn geweten: 
’t is al voor mij geschied! 


