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Eerste Pinksterdag – voor de avonddienst 
 
 

Ja, de Trooster is gekomen 

Ja, de Trooster is gekomen, 
Jezus ging van d’ aarde heen. 
Jezus, van u opgenomen, 
liet, o kerk, u niet alleen. 
De Beloofde werd gezonden 
en de Geest van God kwam neer. 
’t Past ons juichend, keer op keer, 
Zijn verschijning te verkonden. 
Heden is het Pinksterfeest. 
Looft en dankt de Heil’ge Geest! 
 
Looft de Geest, Hij zal niet wijken 
van de kerk, met bloed gekocht. 
Zijn nabijheid zal steeds blijken, 
hoe de vijand woeden mocht. 
Vreest niet, o gezochte schapen, 
vrees niet, teruggevonden ziel, 
als de nacht u overviel. 
Zou de Geest des Heeren slapen? 
Waakt Hij, schoon geen oog Hem ziet, 
voor de kleine kudde niet? 
 
Trooster, Zalver, U zult komen 
op ’t gebed, door U verwekt. 
Van Uw regens, van Uw stromen 
wordt eens heel de aard’ bedekt. 
Liefd’ en ijver zullen blaken, 
waar reeds alles scheen verkwijnd, 
als de Pinksterzon verschijnt. 
Noordenwind, o wil ontwaken. 
Zuidenwind, doorwaai de hof. 
Heil’ge Geest, U zij de lof! 


