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Ik zeg het ieder dat Hij leeft

1. Ik zeg het ieder dat Hij leeft,  
dat Hij verrezen is, 
dat Hij ons niet verlaten heeft, 
maar altijd bij ons is. 
 
2. Nu krijgt de schepping nieuwe zin;  
zij wordt een vaderland  
waarin een nieuw bestaan begint,  
ontvangen uit Zijn hand. 
 
3. Verzonken ligt nu in de vloed 
de gruwel van de dood: 
wij gaan een toekomst tegemoet 
die Hij voor ons ontsloot.   
 

4. De donk’re lijdensweg van Hem  
loopt op de hemel uit 
en al wie horen naar Zijn stem 
komen in ’t Vaderhuis. 
 
5. Een leven dat Hem dankbaar dient,  
een mond die zingt Zijn lof, 
zijn als een zaad, nu in de kiem, 
straks bloeiend in Zijn hof. 
 
6. Hij leeft, is bij ons met Zijn kracht,  
als alles ons verlaat.  
Wij loven Hem Die op deez’ dag 
alles heeft nieuw gemaakt.

 


