
 
 

Tweede Kerstdag – na de middagdienst 
 

 
Hoor de eng’len zingen d’eer 
 
Hoor, de englen zingen d’eer  
van de nieuwgeboren Heer! 
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:  
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor,  
dat weerklinkt de hemel door, 
mensentong en englenstem,  
looft het Kind van Bethlehem! 
Hoor, de englen zingen d’eer  
van de nieuwgeboren Heer! 
 

Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
Jezus Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Vleesgeworden Woord van God, 
mens geworden om ons lot, 
U, der mensen een, o Heer, 
U, Immanuel, zij eer! 
Hoor, de englen zingen d’eer 
van de nieuwgeboren Heer!
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