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Programma voor de viering van het Kerstfeest 
met de kinderen van de gemeente op Tweede Kerstdag 2016 



Inleidende muziek 
 

Samenzang “Lofzang van Zacharias” 
 
Dus wordt des HEEREN volk geleid, 
door 't licht, dat nu ontstoken is,  
Tot kennis van de zaligheid,  
In hunne schuldvergiffenis;  
Die nooit in schoner glans verscheen,  
Dan nu, door Gods barmhartigheên,  
Die, met ons lot bewogen,  
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,  
Een ster in Jakob op doet gaan,  
De zon des heils doet aan de kimmen staan. 
 
Voor elk, die in het duister dwaalt,  
Verstrekt deez' zon een helder licht.  
Dat hem in schâuw des doods bestraalt,  
Op 't vredepad zijn voeten richt. 

 
Opening door jeugdouderling G. Harbers 

 
 

Schriftlezing door jeugdclub “Sela” 
Lukas 2 : 1-7  De geboorte van Jezus 

 
En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van 
keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 
Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië 
stadhouder was. 
En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar 
zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad 
Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem 
heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om 
ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die 
zwanger was. 
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld 
werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, 
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er 
voor hen geen plaats was in de herberg. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bijbelvertelling door C. Harbers 

 
Gedicht en zingen door Zondagsschool “Kom en zie” 

 
Gedicht: 
Langs de donk’re huizenrijen, ach, wie lopen daar zo laat? 
Het is Jozef, die daar langzaam, zoekend met Maria gaat 
 
Deur na deur gaat langzaam open 
deur na deur gaat ook weer toe 
Niemand laat ze binnenkomen en ze zijn zo vrees’lijk moe 
 
Eindelijk vinden zij een plaatsje voor de lange, donk’re nacht 
Samen zijn zij om te rusten, in een arme stal gebracht 
 
Maar toen kwam er grote blijdschap in de arme beestenstal 
Kregen zij het Kindje Jezus! ’t Was de Koning van ’t heelal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Zingen: 
Wij gaan met haast naar Bethlehem: een Herder is geboren! 
Wij zien daar in een kribbe Hem die zoekt wat is verloren; 
een Herder als een Lam zo klein, een Koning die een Knecht wil 
zijn; Hij roept - maar wie zal horen? 
 
Wij staan verbaasd in Bethlehem: is dit de Goede Herder, 
de Koning die met luide stem zou spreken: Volk, trek verder! 
Trek verder uit de slavernij, trek verder, Ik, Ik maak u vrij! 
Dit Lam - is dit die Herder?  
 
Wij staan beschaamd. In Bethlehem blijkt meer dan ooit tevoren: 
de vrede is alleen aan Hem die weerloos werd geboren. 
Dit Lam heeft ons geopenbaard Gods Rijk:  
een Koning zonder zwaard, wie horen wil, die hore! 

 
Samenzang “Komt allen tezamen” 

 
Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
O kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe,  
neem onze liefd' in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen door de kinderen van de crèche 

“De wijzen, de wijzen” 
 
De wijzen, de wijzen 
die gingen samen reizen 
vertrouwend op een koningsster 
ze wisten niet hoever 
 
Zij hebben gevonden 
Het Kind door God gezonden 
Dat Koning en dat Knecht wil zijn 
Van ieder groot en klein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Schriftlezing door jeugdclub “Shalom” 
Matth. 2 : 1-11 De wijzen uit het oosten 
 
Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen 
van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in 
Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de 
Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn 
gekomen om Hem te aanbidden. 
Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel 
Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en 
schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij 
van hen weten waar de Christus geboren zou worden. 
Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het 
geschreven door de profeet: En u, Bethlehem, land van Juda, 
bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit 
u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal. 
Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun 
nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was; en hij 
stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe 
nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden 
hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden. 
En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg.  
En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor,  
totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was. 
Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote 
vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met 
Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij 
openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en 
wierook en mirre. 

 
  



 
Bijbelvertelling door C. Harbers 

 
 

Zingen door jongensclub “Daniël” en meisjesclub “Esther” 
 
Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem, 
wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor hem! 
Wij loven U, koning en Heer, koning 
en Heer, wij loven U, koning en Heer! 
 
Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal, 
die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal: 
wij loven U, koning en Heer, koning 
en Heer, wij loven U, koning en Heer! 

 
 

Instrumentaal intermezzo  “Kerstfantasie” 
(met direct aansluitend samenzang) 
 
(Wij bidden om de komst van Gods Zoon. In Bethlehem is Hij geboren. En 
daarom : komt wilt u spoeden naar Bethlehem om u te verwonderen over Gods 
liefde. Nog eenmaal zal hij komen als Rechter, om Hem dan te kunnen 
ontmoeten, moeten we nu de Vrede zoeken bij het Kind van Bethlehem) 

 
Samenzang “Een nieuwe morgen” 

 
Ga mee, op weg naar Bethlehem, luister naar de Eng’lenstem. 
Kom o mensen kom, en kijk niet om, kijk niet om. 
 
Zoek vrede bij dit Kind, gezegend die het vindt. 
Voor wie er in Zijn Naam geloven, komt er een nieuwe morgen. 
Zoek vrede bij dit Kind, gezegend die het vindt. 
Voor wie er in Zijn Naam geloven, komt er een nieuwe morgen. 

 
 

Vrije vertelling door P. Lukasse 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sluiting door ds. P.D.J. Buijs 

 
Samenzang (staande) “Ere zij God” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle kinderen en volwassenen zijn van harte welkom in de hal van de kerk of in de 
benedenzaal om iets te drinken. Voor alle kinderen (ook gasten) ligt er in de 
benedenzaal een boekje klaar. 
 
De tekeningen in dit programma zijn gemaakt door leden van Jongensclub ‘Daniël” 


