
 

 

Inleidende pianomuziek          
 
Kinderkoor 
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht        
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’ 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’! 
 
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet 
of het helder licht geeft of ook bijna niet. 
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn; 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’! 
 
Jezus zegt ons ook dat 't zo donker is, 
overal op aarde zond’ en droefenis; 
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’!           

Opening          
 
Kinderkoor 
De wijzen, de wijzen          
die gingen samen reizen 
vertrouwend op een Koningsster 
zij wisten niet hoe ver. 
 
Zij volgden het teken, 
de dagen werden weken, 
dan klopt een rijke karavaan 
bij de paleispoort aan. 
 
'O koning, wil ons horen: 
er is een Prins geboren, 
in 't Oosten is Zijn ster gezien, 
staat hier Zijn wieg misschien?' 
 
Herodes, hij hoorde 
verschrikt naar deze woorden. 
'Een koningskind bij mij in huis? 
u bent beslist abuis.' 
 
De wijzen, de wijzen, 
die moesten verder reizen, 
de ster ging als een lichtend spoor 
naar Bethlehem hen voor. 
 
Zij hebben gevonden, 
het Kind door God gezonden 
dat Koning en dat Knecht wil zijn 
voor ieder groot en klein. 
 
 
 



 

 

Schriftlezing door Shalom         
Mattheüs 1:18-25 en Mattheüs 2:1-12 

Samenzang met orkest       
Laat ieder het horen,  
dat eens werd geboren,  
de Redder der wereld,  
de Heer van 't heelal.  
De engelen melden, in Efratha's velden,  
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.  
 
Refrein 
Komt, laten wij eren, de Heere der Heren,  
zo groot van ontferming en van genâ.  
Want Hij wil ons geven,  
dicht bij Hem te leven.  
De Heiland der wereld, halleluja!  
 
En herders, zij kwamen  
bij 'n kribbe tesamen,  
omringden eerbiedig het Kindeke teer.  
De flonk'rende sterre,  
riep wijzen van verre;  
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.  
 
Refrein  
Komt, laten wij eren, de Heere der Heren,  
zo groot van ontferming en van genâ.  
Want Hij wil ons geven,  
dicht bij Hem te leven.  
De Heiland der wereld, halleluja!  
 
In doeken gewonden,  
voor al onze zonden,  
ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind.  
De sterre gaat stralen,  
voor wie moe van 't dwalen,  
bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt.  
 
Refrein  
Komt, laten wij eren, de Heere der Heren,  
zo groot van ontferming en van genâ.  
Want Hij wil ons geven,  
dicht bij Hem te leven.  
De Heiland der wereld, halleluja!  
 
Wil daarom niet klagen,  
maar dankbaar gewagen,  
van blijdschap en vrede, voor ons bereid.  
Van 't Kind dat het leven,  
weer glans heeft gegeven,  
Hem zij al de glorie in eeuwigheid.  
 
 



 

 

Refrein 
Komt, laten wij eren, de Heere der Heren,  
zo groot van ontferming en van genâ.  
Want Hij wil ons geven,  
dicht bij Hem te leven.  
De Heiland der wereld, halleluja!  
 
Bijbelvertelling         
 
Kinderkoor           
Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Bethlehem, 
wij gaan uw Koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die Zijn komst begroet 
en knielen wil voor Hem! 
Wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer,  
wij loven U, Koning en Heer! 
  
Al bent U nu nog maar een kind, 
zo hulpeloos en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan U Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer,  
wij loven U, Koning en Heer! 
  
Wij gaan op weg naar Bethlehem, 
daar ligt Hij in een stal, 
Die Koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
wij loven U, Koning en Heer, Koning en Heer,  
wij loven U, Koning en Heer! 
 
Muzikaal intermezzo + samenzang met orkest       
In de kerstnacht boven Bethlehem, 
sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend: 
God is hier, Zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de Schepper. 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 
 
Laat de vreugde van de engelen 
ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 
blijven klinken in ons leven. 



 

 

Dat het hemels lied van toen die nacht 
overal nog is te horen! 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen.      
 
Is er iets of iemand ooit te klein 
voor de God, die Zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 
God werd mens tussen de mensen. 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij Hem geen grenzen. 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 

Gedicht  (dichter onbekend)     
Er gaat een licht op in deze donk’re wereld, 
er klimt een nieuwe ster omhoog in deze nacht. 
Ik hoor een lied, ik hoor shalom en vrede. 
Dit is het nieuws waar lang op is gewacht. 
 
Het is een licht veel sterker dan het donker, 
het is de morgenster die straalt in deze tijd. 
Er klinkt muziek: de Heiland is geboren,  
’t is de Messias die Zijn volk bevrijdt! 

Die ster klimt aan de hemel hoog uit Israël, 
de ster van Jakob, maar dat wist je al misschien. 
De Koning is geboren – God zal met ons zijn-, 
En die ster vannacht, kijk uit, je zult het zien! 

Er gaat een licht op in deze donk’re wereld, 
er klimt een nieuwe ster omhoog in deze nacht. 
Ik hoor een lied, ik hoor shalom en vrede. 
Dit is het nieuws waar lang op is gewacht. 

Kinderkoor    
Refrein: 
God zal met ons zijn, 
God is Immanuel, 
God zal met ons zijn, 
de God van Israël. 
 
God zal met ons zijn, 
God is Immanuel, 
God zal met ons zijn, 
de God van Israël. 
 
 



 

 

Ver weg van het Kindje, 
ver weg overal. 
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal? 
Ver weg in het oosten, 
Waar wij gaan of staan, 
Hij zal bij ons blijven, 
Jezus is Zijn naam. 
 
Refrein: 
God zal met ons zijn, 
God is Immanuel, 
God zal met ons zijn, 
de God van Israël. 
 
Jezus is de Koning, 
Hij is nu nog klein. 
Straks zal Hij de Redder 
van de wereld zijn. 
Ver weg in het oosten, 
Waar wij gaan of staan, 
Hij is onze Koning, 
Hij kent onze naam. 
 
Refrein: 
God zal met ons zijn, 
God is Immanuel, 
God zal met ons zijn, 
de God van Israël. 

Sluiting     

Samenzang met orkest     
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Eer zij God Die onze Vader 
en Die onze Koning is. 
Eer zij God Die op de aarde, 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen, 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen, 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
     
            


