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KERSTZANGAVOND 2021 

 

1. Inleidende Kerstmuziek    “O Kindeke klein, o Kindeke teer” 

 (Hildebrand Otto)”  

 

2. Samenzang   Psalm 95:1  

Komt, laat ons samen Isrels HEER’, 
de Rotssteen van ons heil, met eer, 
met Godgewijden zang ontmoeten. 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
met een verheven lofgedicht 
en blijde psalmen, juichend groeten.’ 
 

3. Woord van welkom 

 

4. Kerstgroeten  “Uit de Verte” 

 

5. Samenzang  Hoe zal ik U ontvangen 1, 4 en 7 

 

1. Hoe zal ik U ontvangen, 

hoe wilt U zijn ontmoet, 

o, ‘s werelds hoogst verlangen, 

der mensen zaligst goed? 

Dat ons Uw Geest verlichte! 

Houd zelf de fakkel bij, 

die, Heer’, ons onderrichte, 

wat U behaag’lijk zij! 

 

4. 'k Lag machteloos gebonden: 

U komt en maakt mij vrij! 

Ik was bevlekt met zonden: 

U komt en reinigt mij! 

Het leven was mij sterven 

tot U mij op deed staan. 

U doet mij schatten erven, 

die nimmermeer vergaan. 

 

7. Nog eens zal Hij verschijnen 

als Richter van 't heelal, 

die 't hoofd van al de zijnen 

voor eeuwig kronen zal. 

Nog is die dag verborgen, 

wacht hem gelovig af, 

terwijl de grote morgen 

reeds schemert boven 't graf. 

 

6. Gebed 



 

7. Lezen uit de Bijbel    Lukas 2: 1-14 

De geboorte van Jezus 
 
1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat 
heel de wereld ingeschreven moest worden. 
2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. 
4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad 
van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het  huis en het geslacht van David was, 
5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 
6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren 
zou, 
7 en zij  baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in 
de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 
 

De herders en de engelen 
 
8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's 
nachts de wacht hielden over hun kudde. 
9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere 
omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 
10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote 
blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 
11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is 
Christus, de Heere. 
12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en 
liggend in de kribbe. 
13 En plotseling was er bij de engel  een menigte van de hemelse legermacht, die 
God loofde en zei: 
14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen,  en vrede op aarde, in mensen een 
welbehagen. 
 
 

8. Samenzang  In Bethlehems stal 1 en 2 
 

In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 
in doeken gehuld, als kindje terneer. 
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis, 
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 
 
Zo arm werd de Heer’, der engelen Heer, 
Die zondaren mint, zo nameloos teer, 
Die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij, 
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 

  



9. Kinderzang    -    Eeuwenlang geleden …. 
- God zal met ons zijn …. 

 
Eeuwenlang geleden 
 
Eeuwenlang geleden 
In een donker dal 
Zochten herders naar een kindje 
In een arme stal 
Nog maar pas geboren 
Al zo lang verwacht 
En er zongen engelenkoren 
Door de nacht 
 
Ze zongen gloria gloria 
voor het Kindje klein en teer. 
Gloria gloria voor de allerhoogste Heer 
 
Eeuwenlang geleden 
Was ik er niet bij 
Maar het wonder is gebleven 
Ook voor jou en mij 
Want datzelfde kindje 
Uit die arme stal 
Eren wij nu als de Koning 
Van 't heelal 
 
Wij zingen gloria gloria 
voor het Kindje klein en teer. 
Gloria gloria voor de allerhoogste Heer 

 
God zal met ons zijn 
 
God zal met u zijn, God is Immanuël 

           God zal met ons zijn, de God van Israël 
 
Ver weg van het Kindje, ver weg, overal 
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal? 
Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan, 
Hij zal bij ons blijven, Jezus is zijn naam 

 
God zal met U zijn, God is Immanuël 
God zal met ons zijn, de God van Israël 

 
Jezus is de Koning, Hij is nu nog klein 
Straks zal Hij de redder van de wereld zijn 
Ver weg in het oosten, waar wij gaan of staan 
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam 
 
God zal met  zijn, God is Immanuël 
God zal met ons zijn, de God van Israël 

 



 
10. MEDITATIE  OOK VOOR U …. !   n.a.v. Lukas 2:11 

“… dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, …” 
 

11. Samenzang  Laat ieder het horen 1 en 4 
 
Laat ieder het horen, 
dat eens werd geboren, 
de Redder der wereld, de Heer van 't heelal. 
De engelen melden,  
in Efratha's velden, 
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. 
    
Refrein: 
Komt, laten wij eren,  
de Heere der Heren, 
zo groot van ontferming en van genâ. 
Want Hij wil ons geven, 
dicht bij Hem te leven. 
De Heiland der wereld, halleluja! 
 
Wil daarom niet klagen,  
maar dankbaar gewagen,  
van blijdschap en vrede, voor ons bereid. 
Van ’t Kind dat het leven, 
Weer glans heeft gegeven, 
Hem zij al de glorie in eeuwigheid. 
(refrein) 

 
12.  Declamatie  “Heden voor u” 

                  Gea van Drie-van Ravenhorst  
  

“Heden voor u”, zo klonk een stem. 
Een engel bracht bij Bethlehem, 
zo onverwacht, in stralend licht, 
voor heel het volk een blij bericht. 
 
Heden voor u werd Gods Zoon kind, 
waarmee een tijd van hoop begint. 
Deze Heiland, zo lang beloofd, 
wil Redder zijn voor wie gelooft. 
 
“Heden voor u”, lijkt zo gewoon. 
Toch gaf God Zijn eigen Zoon. 
Zo onverdiend wat hij ons bood. 
Zijn liefde is oneindig groot. 
 
Heden voor u, vandaag voor jou, 
komt Jezus zelf, hier blijkt Zijn trouw. 
Lees in de kribbe van het Woord, 
dat Hij ook jouw gebed verhoort. 
 



“Heden voor u”, klinkt ook voor mij. 
Dan komt de boodschap heel dichtbij. 
God heeft aan Zijn verbond gedacht. 
Ere zij God, Die redding bracht! 
  

 
13.  Zanggroep  “O little town of Bethlehem” 

 
1. O little town of Bethlehem 

How still we see thee lie 
Above thy deep and dreamless sleep 
The silent stars go by 
Yet in thy dark streets shineth 
The everlasting Light 
The hopes and fears of all the years 
Are met in thee tonight 
 
(Vertaald:  1. O stadje Bethlehem, 

wat zien we u nog (steeds)  liggen 
boven uw diepe en droomloze slaap. 
De stille sterren gaan voorbij, 
Maar in uw donkere straten schijnt 
het eeuwige Licht 
De hoop en angsten van alle jaren 
ontmoeten (elkaar) vanavond in u. 

 
2. For Christ is born of Mary 

And gathered all above 
While mortals sleep, the angels keep 
Their watch of wondering love 
O morning stars together 
Proclaim the holy birth 
And praises sing to God the King 
And Peace to men on earth 
 
(Vertaald:      2. Want Christus is geboren uit Maria 

en verzamelt al het bovenstaande. 
Terwijl stervelingen slapen, houden de engelen 
hun wacht van verwonderde liefde. 
O morgensterren samen 
Verkondig de heilige geboorte 
en zing  lofliederen voor God de Koning 
en (van) vrede voor de mensen op aarde. 

 
3. How silently, how silently 

The wondrous gift is given 
So God imparts to human hearts 
The blessings of His heaven 
No ear may hear His coming 
But in this world of sin 
Where meek souls will receive him still 
The dear Christ enters in 



 
(Vertaald:  3. Hoe stil, hoe stil 

wordt het wonderbaarlijke geschenk gegeven 
Dus God schenkt aan menselijke harten 
de zegeningen van Zijn hemel. 
Geen oor mag Zijn komst horen, 
Maar in deze wereld van zonde -  
waar zachtmoedige zielen hem nog zullen ontvangen - 
gaat de lieve Christus binnen.  

 
4. O holy Child of Bethlehem 

Descend to us, we pray 
Cast out our sin and enter in 
Be born to us today 
We hear the Christmas angels 
The great glad tidings tell 
O come to us, abide with us 
Our Lord Emmanuel 
O come to us, abide with us 
Our Lord Emmanuel 
 
(Vertaald: 4. O heilig Kind van Bethlehem 

daal tot ons af;  we bidden: 
Werp onze zonde uit en ga binnen; 
word vandaag in ons geboren. 
We horen de kerstengelen 
de grote blijde boodschap vertellen 
O kom tot ons, blijf bij ons 
onze Heer’ Immanuel 
O kom tot ons, blijf bij ons 
onze Heer’ Immanuel 
 

 

14.  Samenzang  God biedt u nu Zijn vrede aan 1,2,3 en 4 
 

1. God biedt u nu zijn vrede aan, weest blij en vreest niet meer,  
want Christus, die ons zalig maakt, kwam op de aarde neer.  
Wij waren vast in satans macht, Hij bracht daarin een keer.  
Refrein:  o, tijding van vreugde en troost, vreugde en troost,  

o, tijding van vreugde en troost.  
 
2. De Vader zond zijn eng’len heen tot herders in het veld,  
zij brachten hun het blijde nieuws, zij hebben hun verteld:  
geboren is in Bethlehem Gods Zoon, de sterke Held. 
(Refrein) 
 
3. De herders hoorden het bericht hoe God de mens bemint 
en lieten toen hun kudde daar alleen in weer en wind,  
zij haastten zich naar Bethlehem, op weg naar ’t Christuskind. 
(Refrein) 
 



4. En toen zij daar in Bethlehem, waar onze Heiland lag,  
Hem vonden in de stal, de krib, hun eigen oog Hem zag,  
toen hebben zij vol vreugd geknield en hulde Hem gebracht. 
(Refrein) 
 
 

15. Instrumentaal intermezzo  “Ik kniel aan Uwe kribbe neer”  
                                                    (bew. Martin Mans)  

 
 

16. Zanggroep   Nu daagt het in het oosten 1,2,3 en 4 
 
Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
naar 't scheen van God verlaten, 
begroeten 't morgenrood. 

De zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 
 
 

17. Dankwoord en dankgebed 
 

18. Samenzang:  ERE ZIJ GOD 
 

19. Uitleidende muziek  “Midden in de winternacht”  
(Jan Peter Teeuw) 

 

 

 

 


